
  

Orde van dienst zondag 17 mei 2026 

 

 
 

‘Hervorm, herschep ook ons geslacht, opdat het door de wereldnacht  
de weg vindt naar uw woning’ 

 

Voorbereiding 
 

 We worden stil voor God 
 
 De tafelkaarsen worden ontstoken 
 
Bemoediging 
 OvD.: Wij slaan onze ogen op naar de Eeuwige, 
 Allen: die de hemel en aarde maakt. 
 
Drempelgebed 
 OvD.: God zichtbaar in onze wereld: 
 Allen: wij verlangen ernaar U te kennen. 
 OvD: God hoorbaar in onze wereld: 
 Allen: wij willen naar U luisteren. 
 OvD: God te vinden in onze wereld: 
 Allen: wij verlangen ernaar U te ontmoeten. 
 OvD: God die van de mensheid houdt: 
 Allen: wees hier aanwezig. Amen. 
 
Zingen:  Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, Lied 215: 1, 3 en 5 
 
Inleiding 
 
Kyriegebed besloten met het kyrie: Heer, ontferm u over ons, Lied 299d 
 
Glorialied: Laat ons nu vrolijk zingen, Psalm 146a: 1 en 5 
 



 
Kindermoment 
 

Dienst van het woord 
 
Groet Vgr.: God, de Ene zij met u. 
 Allen: Ook met u zij de Ene. 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: Ezechiël 39: 21-29 
 
Zingen:  Rechter in het licht verheven, Lied 1008 
 
Tweede lezing: 1 Petrus 4: 12-19 
 
Zingen  Christus naar wie wij heten, Lied 544: 1, 2 en 3 
 
Evangelielezing: Johannes 17: 1-13 
 
Zingen:  In de veelheid van geluiden, Lied 283: 1, 2, 3 en 4 
 
Preek 

Dienst van het antwoord 
 
Zingen:  Waar God de Heer zijn schreden zet, Lied 723 
 
Mededelingen, dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Collecten 
 
Zingen:  Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, Lied 976 
 
Zegen  met gezongen Amen 
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Voorganger: ds. Jetty Scheurwater 
Ambtsdragers: Douwe Kamstra, Joanne Schuitemaker, Frank Beukers 
Lector:  Janneke Floor 
Muziek:   Klaas de Haan,orgel 
Afbeelding: manuscript uit 13e eeuw: Hebreeuwse tekst Ezechiël 39 met links de Latijnse  
  Vertaling. 
 


