
  
Orde van dienst  

zondag 12 april 2026 

 
Wat heb je aan geloof als je het niet gelooft? 

 

- Voorbereiding - 
 
 We worden stil 
 
De tafelkaarsen worden aan de Paaskaars aangestoken  
  
 Wij gaan staan 
 
Onze Hulp  
 OvD. Onze Hulp is in de Naam van God 
 Gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
  
Zingen:  Dit is de dag, Lied 632: 1 en 3 
  
 Wij gaan zitten 
 
Welkom  
 
Kyriegebed    
 Vgr. Levende Heer, 
 Allen: ontferm U over ons. 
 Vgr. Omwille van de oorlogen van deze tijd, de vernietigende conflicten 
 Allen: geef vrede, Heer, geef vrede! 



 Vgr. Omwille van ongeloof en angst, ook in onszelf: 
 Allen: Heer, verlos ons 
 Vgr. Wanneer wij verstrikt zijn in meningen en gevoelens die de ander geen recht     
  doen 
 Allen: Heer, red ons 
 Vgr. Omwille van de verlamming van het zelfmedelijden 
 Allen: Heer, behoed ons 
 Vgr. Van oordeel over anderen en roddel 
 Allen: Heer, bevrijd ons 
 Vgr. Voor ons als kerk, soms drukker met onze koude drukte dan met de  
  verdieping van onze band met U en met elkaar 
 Allen: Heer, omarm ons met uw liefde  
 Vgr. Door uw Geest en uw waarheid: 
 Allen: help ons, Heer!  
 Vgr. Door uw sterven en opstanding: 
 Allen: ontferm U over ons. 
  Amen 
 
(Gloria)lied:  Van ganser harte loof ik Hem, Psalm 111: 1 en 5 
 

- Dienst van het woord - 
Groet  
 Vgr. De Heer zij met u! 
 Allen: Ook met u zij de Levende Heer. 
 
Gebed    
 
Kindermoment  
 
Zingen:   Dank U voor deze nieuwe morgen, Lied 218: 1, 2, 3 en 4 
 
Eerste Schriftlezing: Hebreeën 4: 12-13 
 
Zingen:    Rechter in het licht verheven, Lied 1008 
  
Tweede Schriftlezing: Johannes 20: 24-31 
 
Zingen:  Wij zagen hoe het spoor van God, Lied 1000: 1, 2 en 5 
 
Preek  
 
Zingen:  Jezus roept hier mensen samen, Lied 975: 1, 2 en 3 
 
 
 
 



- Dienst van het antwoord – 
 

In memoriam 
 
Zingen:  Niemand leeft voor zichzelf, Lied 961 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Mededelingen en collecteaankondiging 
 
Zingen:  U zij de Glorie, Lied 634 
 
Wegzending en Zegen met gezongen ‘Amen’, Lied 431b 
 
Orgelspel 
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