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Waar vinden we het goede leven? 
 

- Voorbereiding - 
 

 We worden stil; De tafelkaarsen worden aan de Paaskaars aangestoken  
 
Zingen:   Mijn ogen zijn gevestigd, Lied 25a: 1 en 2 
 
Bemoediging  
 OvD:  Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
 Vgr: Wij verlangen U aan te raken, God 
  En te voelen hoe U ons met Uw liefde aanraakt. 
 Allen:  Hier zijn wij, God. U die ons kent, leer ons U kennen. 
 Vgr: Laat ons tasten naar onze naaste, want die liefhebben is U liefhebben 
 Allen: Hier zijn wij, God. Leer ons U aan te raken in elkaar. 
 
Zingen:   Heer, raak mij aan met uw adem, Lied 695: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
Welkom en Kyriegebed: met acclamatie Lied 25b  
 
Zingen:   Alles wat over ons geschreven is, Lied 536: 1, 3 en 4  
 

- Dienst van het woord - 
 
Gebed, zingend om verlichting met de heilige Geest  
   Kom Geest van God, Lied 333: (3 x herhalen), 

Kindermoment  
 
Zingen   projectlied ‘Hoe leren we God kennen’ 



Refrein 
Kom, luister maar goed  
en kijk goed in de wereld 
en voel en adem om je heen 
en proef: je bent nooit alleen  
God is bij jou  
In mensen, leven, licht, voor mij en jou 

couplet 
Raak met je hand 
de hand van wie er naast je staat 
Zoek samen tot het past 
En houd de vrede vast 

 
Eerste lezing:  Exodus 20: 1-17  
 
Zingen:   Heer, ik hef mijn hart en handen, Lied 25:  1, 2 en 5 
 
Tweede lezing:  Matteüs 22: 34 - 40  
 
Zingen:   Het woord dat u ten leven riep, Lied 316: 1 en 4 
 
Preek  
 
Zingen:   Uw woord zal ons bevrijden, Lied 537: 1 en 4 
 
Mededelingen;  
 
Dank- en voorbeden; Stil gebed; Onze Vader   
 
Collecten 
 
Zingen:   Heb dank, o God van alle leven, Lied 315: 1,2 en 3 
 
Wegzending en Zegen  
  met gezongen ‘Amen’, Lied 431b 
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