
  
Vespers in de Stille Week 2026 

Maandag 30 maart 2026 
Dinsdag 31 maart 2026 
Woensdag 1 april 2026 

 

Hoe leren we God kennen in Jezus’ weg? 
 

Maandag 30 maart 2026 
 
 In stilte komen we samen 
 
Openingsvers:  Heer open mijn lippen, Lied 190a 
 we zingen tot het ‘Halleluja’, beurtzang lector en allen 
 
Hymne:  Stil is de straat, Lied 1003 
 coupletten cantorij, refrein allen 
 
Psalmgebed: Mijn God, zie wie ik ben geworden, Psalm 51c (Psalmen Anders) 
 couplet 1 cantorij, herhaald door allen, couplet 2, 3, 4, 7 en 8 cantorij,  
 couplet 5, 6, 9 en 10 allen 



2.  gebroken heb ik 
een ander opgeofferd 
aan wat ik ooit 
tekort gekomen ben 
 

3.  ik ben gebroken 
kijk in mijn eigen afgrond 
ik sta alleen 
in scherven van mijn schuld 

 
4.  jij ziet mij scherp 

ik kan niets meer verbergen 
mijn hart ligt bloot 
beschenen door jouw pijn 

 
7.  is ergens nog 

mijn beeld bewaard gebleven 
een glimp, een flard 
herinner mij toch mild 

 
8.  dat ik dit ben 

zal altijd met mij meegaan 
mijn blik getekend 
door krassen van mijn hart 



 
Inleiding 
 
Schriftlezing:  Marcus 11: 12-26 
 
Moment van inkeer en verstilling 
 
Muziek:  Siciliana (G.B. Pergolesi) 
 
Magnificat: Met hart en ziel maak ik Hem groot, Lied 157c 
 refrein allen, voorzang cantorij 
 
Avondgebed, voorbeden en stil gebed 
 
Zingen:   Onze Vader, Lied 369b 
  cantorij en allen 
 
Avondlied:  Wees Gij mijn toevlucht, Lied 263 
 
Zegen:  De Heer schenke ons zijn zegen, Lied 190a 
 we zingen tot ‘Loven wij de Heer! …’, beurtzang lector en allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinsdag 31 maart 2026 
 
 In stilte komen we samen 
 
Openingsvers: Heer open mijn lippen, Lied 190a 
 We zingen tot het ‘Halleluja’ in beurtzang lector en allen 
 
Hymne:   De wijze woorden en het groot vertoon, Lied 1001 
 Couplet 1 cantorij, overige coupletten allen 
 
Psalmgebed:  De Heer is steeds barmhartig, Psalm 130b 
 Voorzang cantorij, refrein 1 allen 
 
Inleiding 
 
Schriftlezing:  Marcus 11: 27-33 
 
Moment van inkeer en verstilling 
 
Muziek:  Largo Lamentevole, Carlo Paessler 
 
Magnificat:  Met hart en ziel maak ik Hem groot, Lied 157c 
 Refrein allen, voorzang cantorij 
 
Avondgebed, voorbeden en stil gebed 
  Onze Vader, Lied 369b 
 
Avondlied: Schuldig staan wij voor U, Heer, Lied 859 
 
Zegen  De Heer schenke ons zijn zegen, Lied 190a 
 We zingen tot ‘Loven wij de Heer! …’, beurtzang lector en allen 
 
 
 
 
 

 
Woensdag 1 april 2026 

 
 In stilte komen we samen 
 
Openingsvers: Heer open mijn lippen, Lied 190a 
 We zingen tot het ‘Halleluja’, beurtzang lector en allen 
 
Hymne:   Wij zagen hoe het spoor van God, Lied 1000 



 Couplet 1 cantorij, overige coupletten en refrein allen 
Psalmgebed: Dat Gij mij doet opstaan, Psalm 143a (Psalmen Anders) 
 Antifoon voorzang cantorij, herhaling door allen 

 
Een verschoppeling voel ik mij, weggejaagd en in de hoek gedrukt. 
Ik voel me beklemd. 
Donkere wolken onderstrepen de somberheid van mijn ziel. 
Nergens ruimte. 
Ik droom van mijn kindertijd, toen wonderen nog bestonden. 
Onvoorwaardelijk geloofde ik in uw liefde en trouw. 

Antifoon, gezongen door allen 
Ik verlang intens terug naar de eenvoud van mijn jeugd, 
een open hart, ogen vol van verwondering. 
Moe ben ik nu van zorgen en verdriet. 
Ik zoek bij U een schoot, een schouder om op uit te huilen, 
handen die mijn wangen strelen, een opbeurend woord. 
Zet mij weer op mijn voeten, God. 
Leg wat mij dwars zit het zwijgen op. 

Antifoon, gezongen door allen 
 
Inleiding 
 
Schriftlezing  Marcus 12: 1-12 
 
Moment van inkeer en verstilling 
 
Muziek:  Largo Febile (Carlo Paessler) 
 
Magnificat: Met hart en ziel maak ik Hem groot, Lied 157c 
 Refrein allen, voorzang cantorij 
 
Avondgebed, voorbeden en stil gebed 
  Onze Vader, Lied 369b 
 Cantorij en allen 
 
Avondlied: Zend ons een engel in de nacht, Lied 259 
 Couplet 1 en 3 cantorij, couplet 2 en 4 allen 



 
Zegen:  De Heer schenke ons zijn zegen, Lied 190a 
 We zingen tot ‘Loven wij de Heer! …’, beurtzang lector en allen 
 
Avondgebed 

God van mensen, 
de avond valt over deze stille dagen 
waarin het licht zachter wordt en 
woorden minder nodig zijn. 
Wij komen om te blijven waar een stem ons heeft stilgezet, 
om te luisteren naar wat in ons hart nog niet is uitgesproken. 
Langs de weg stond een boom 
die de wind liet fluisteren dat er leven was. 
Maar wie dichterbij kwam vond alleen de belofte. 
Zo staan ook wij hier. 
Met wie wij geworden zijn. 
Met wat wij dragen aan verlangen en aan leegte. 
Er klinkt een vraag die zich niet laat wegleggen. 
Niet luid en ook niet beschuldigend. 
Maar als een blik die je al kende voordat je wist dat je gezien werd. 
Ken je mij. 
We zoeken de stille trouw van iemand die blijft komen, die vrucht 
geeft waar het nog nauwelijks zomer is, die een wijngaard 
achterlaat in de handen van mensen en toch blijft hopen dat er 
ooit iets wordt geoogst dat naar liefde smaakt. 
In deze stille week blijven wij bij die vraag. 
Alsof ergens in ons een deur op een kier staat en een stem daar 
wacht zonder zich op te dringen. Als de nacht ons meeneemt in 
haar stille gangen, laat de stem ons vergezellen - 
als een naam die wij bijna kennen. 
Amen. 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

 
Lectoren: Douwe Kamstra, Mimi Dekker, Ries de Winter 
Muziek:   Klaas de Haan en Ies Nijman, orgel; Marlene Erdmann-Ridder, dwarsfluit; 
  Albret Nieuwenhuis, klarinet; de Lichtbroncantorij o.l.v. Arno Rog 
Coördinatie:  ds. Jetty Scheurwater 
 
 
 


