
  
Orde van dienst zondag 29 maart 2026 

  

Zesde zondag van de Veertigdagentijd: Palmzondag 
 

- Voorbereiding - 
 
 We worden stil 
 De tafelkaarsen worden aan de Paaskaars aangestoken  
 Wij gaan staan 
 
Onze Hulp  
 OvD. Onze Hulp is in de Naam van God 
 Gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 Ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 Gem. en niet loslaat wat Zijn hand begonnen is. 
 
Drempelgebed 
 OvD.  Wij verlangen U/Je te horen, te zien, aan te raken, in te ademen en te  
  proeven, en daartoe spreiden wij mantels en twijgen voor U/Je uit. 
 Allen:  Hier zijn wij, zachtmoedige koning. Kom door al onze zintuigen binnen.  
 OvD. Laat ons blijven zoeken naar U; soms kijken we in een wazige spiegel, 
      maar soms staan we plotseling oog in oog.  
 Allen:  Hier zijn wij, God, klaar voor de ontmoeting.  
 
 Zingen:   Geef, Heer, de koning uwe rechten, Psalm 72: 1 en 2 
 
 Wij gaan zitten 
 
Welkom 
 



Kyriegebed    
 
Laten wij de Heer aanroepen voor heel zijn wereld 
 
Koor Inspiration zingt: ‘In this holy hour’ en ‘Jesus in the garden’ 
 Vertaling: In this holy hour 

Heer, wij komen tot U in dit uur op deze heilige plaats. 
Wij zoeken uw aangezicht en buigen ons eerbiedig voor U neer. 
Hoor onze gebeden, hoor ons gezang, vergeef ons onze schulden. 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
 
Jesus in the garden 
Jezus, biddend in de tuin in de schaduw van een boom 
Jezus, roepend tot Zijn Vader, in alle eenzaamheid: 
Vader, Vader laat deze beker aan Mij voorbij gaan 
Jezus, kijkend naar de hemel in Gethsemane. 
De liefde van Jezus, de schaamte en het lijden op Golgotha 
Hij stond op in het donker en riep tot zijn Vader: 
Vader, Uw wil geschiede. 
Jezus, helemaal alleen in Gethsemane. 

 

- Dienst van het woord - 
 
Groet  
 Vgr. De Heer zij met u! 
 Gem. Ook met u zij de levende Heer. 
 
Gebed    
 
Eerste Schriftlezing: Matteüs 21-1-11, De intocht in Jeruzalem   
 
Zingen:   Projectlied  
 Refrein: Kom, luister maar goed en kijk goed in de wereld,  
  en voel en adem om je heen, en proef: je bent nooit alleen,  
  God is bij jou, in mensen, leven, licht, voor mij en jou. 
 Couplet:  Wie is die man, die als een koning binnenrijdt? 
  Maar geen vertoon van macht, Zijn toegangsweg is zacht. 
 Refrein.  
 
Tweede Schriftlezing: 1 Korintiërs 13: 11-13, ‘Nu is mijn kennen nog beperkt’  
 
Preek 
 
Koor Inspiration zingt: I’ve just been with Jesus  
 Vertaling: Ive just been with Jesus 
  Ze verzamelden zich in Jeruzalem en liepen door de straten 

omdat Jezus die dag voorbij zou komen 



Hij heeft wijn gemaakt van water en hun zoons en dochters genezen 
en als je goed luistert, kun je ze horen zingen: 
“Ik ben met Jezus geweest en ik ben niet meer degene die ik was”. 
Sommigen zagen Hem in de tempel, anderen zagen hem op de heuvel en 
weer anderen hebben Hem bij de bron ontmoet 
Van alle wonderen die Hij deed tot aan de manier waarop Hij de kinderen lief 
had, iedereen kon zijn eigen verhaal over Hem vertellen. 

 

- Dienst van het antwoord - 
 
Mededelingen 
 
In memoriam  
 Zingen:  Niemand leeft voor zichzelf, Lied 961 
 
Dank- en voorbeden  
 Acclamatie: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, Lied 368d 
Stil gebed 
Onze Vader   
 
Koor Inspiration zingt: ‘Prayer for mercy’ en ‘Hosanna’ 
 Vertaling:  Prayer for mercy 

Kyrie eleison, o Heer, heb genade met ons. 
Vergeef ons Heer, vergeef ons onze zonden zoals wij onze schuldenaars 
vergeven. 
Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt, schenk ons Uw 
eeuwigdurende vrede. 

 
Hosanna to the King 
Hosanna voor de koning die komt in de naam van de Heer 
Jeruzalem, zie jullie Koning, die jullie vroeger al beloofd was 
Laat de rotsen het uitschreeuwen en de mensen juichen, want Hij kom in de 
naam van de Heer 
Wij zingen U onze lof toe, U onze verheven Heer 
Hosanna voor de Koning die komt in de naam van de Heer 

 
Collecten & uitdelen Palmtakjes 
 
Zingen tijdens de palmpasenoptocht van de kinderen: Dans en zing, Lied 555 
  en:  Wij zwaaien met takken (Elly en Rikkert) 
 
Wegzending en Zegen met gezongen ‘Amen’, Lied 431b 
 
Orgelspel  

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 



Voorgangers: Karin Timmerman  
Ambtsdragers: Peter den Uil en Renze Sleeking 
Lector:  Mimi Dekker 
Muziek:   Klaas de Haan, orgel; koor Inspiration o.l.v. Pim Philipse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


