
  
Orde van dienst zondag 15 maart 2026 

Vierde zondag van de veertigdagentijd 

 
Als nieuw?  

 
- De voorbereiding - 

 
 Inleidend orgelspel 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Onze hulp en drempelgebed 

Ovd. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gem. en niet loslaat wat Zijn hand begonnen is. 
 
Ovd. Wij verlangen naar Uw levensadem, God, 
 om ons sterk te maken tegen de verlokkende geuren van verleiding. 
Gem. Hier zijn wij, God. U die ons kent, leer ons U kennen. 
Ovd. Laat ons één worden met Christus, 
 levensadem van een nieuwe schepping.   
Gem. Hier zijn wij, God. Laat ons de zoete geur van nieuw leven inademen.  
 Amen. 

 
Zingen: cantorij: Introïtusantifoon, Lied 535e 
 allen: Psalm 122: 1 
 cantorij: Introïtusantifoon, Lied 535e 
 



Inleiding  
 
Zingen:   Mijn ziel, kom op adem, (Taizé) 

 
Mijn ziel, kom op adem, kom tot rust 
want onze God heeft je bevrijd 
je losgemaakt uit banden van de dood 
en alle tranen van onze ogen afgewist 

 
Gebed om ontferming  
 
Zingen:  Lied 28: 1, 2 en 10 
 

- De dienst van het Woord - 
 
 Vrg.  De Heer zal bij u zijn 
 Gem. De Heer zal u bewaren 
 
Moment met de kinderen besloten met het zingen van het projectlied op de melodie van 'Het 
  leven krijgt weer kleur' (Hemelhoog nr. 180) 
 
Eerste Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34 
 
Zingen:   Hoor. Maar ik kan niet horen, Lied 323 
 cantorij 1; allen 2 en 3 
 
De cantorij zingt als evangelielezing: En Jezus wordt gedreven, Mattheus 4: 1-11  
   (Eppie Dam en Jan de Jong) 
 
Epistellezing:  2 Korinthiërs 2: 14-16 
 
Zingen:   U komt de lof toe, Lied 339a 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
 
Zingen:   Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, Lied 946 
 

- De dienst van gebeden en gaven - 
 
Mededelingen en toelichting op de collecten 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 Hierbij zingen wij: Roep onze namen, Zangen van Zoeken en Zien 501 
 



Roep onze namen dat wij horen 
dat wij weer ademen dat wij u leven 
 

Inzameling van de gaven onder orgelspel 
 
Slotlied:  Waar de mensen dwalen in het donker, Lied 286 
 
Zending en zegen 
 Gem.    gezongen Amen, Lied 431b 
 
Uitleidend orgelspel 
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Voorganger: ds. Erik van Halsema 
Ambtsdragers: Ies Nijman, Eveline van Toor en Erik Naafs 
Lector:  Janneke Floor 
Muziek:   Klaas de Haan, orgel en piano; Lichtbroncantorij o.l.v. Marlene Erdmann; 
  Ellen van Harn, dwarsfluit 
 


