
  
Orde van dienst, zondag 8 februari 2026 

Een dienst van Woord en Tafel 

 
Zeven teksten als basis 

 
- De Voorbereiding - 

 
 Wij worden stil ter voorbereiding op de dienst 
 
 De tafelkaarsen worden ontstoken 
 
Onze hulp en drempelgebed 
 
Zingen:  Psalm 67: 1 en 3 
  Antifoon: God, wees ons genadig, Lied 514c door cantorij  
 
Inleiding op het thema 
 
Zingen:   Het licht dat weer opnieuw begon, Lied 214: 1, 2 en 4 
 
Gebed om ontferming 
  Acclamatie: kyrie, 301h door cantorij 
 
Glorialied:  Zing nu verheugd een vrolijk lied, Lied 309 in canon 
 
Moment met de kinderen  
 

- De dienst van het Woord - 
 
Eerste lezing:  Jesaja 43: 9-13a 
 
Zingen:   O grote God die liefde zijt, Lied 838: 1 en 3 allen, 2 door cantorij  
 



Overweging: hierin klinken Johannes 3:16, Johannes 18:37, Lucas 19:10, Marcus 10:45, 
Johannes 10:10, Marcus 1:37 en Matteüs 10: 34;  
als besluit klinkt Matteüs 5: 13-16 

 

- Dienst van de Tafel – 
 
Zingen:   Als wij weer het brood gaan breken, Lied 387 
 
Mededelingen en toelichting op de collecten  
 
Dank- en voorbeden  
   Acclamatie Lied 368c 
 
Inzameling van de gaven 
 Cantorij:  Beatus vir qui timet Dominum - Carlotta Ferrari 2020 
 
Aanwijzing bij de tafelviering 
 
Zingen:   Breek ons, Heer, het brood, Lied 379: 1, 2 en 6  
 
Tafelgebed  Met heel uw gemeente, Dienstboek nr. 13 
  hierin zingen wij samen met de cantorij 404d en 407b 
 
Zingen:    Onze Vader met Lied 369b  Allen staan 
 
Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe 
 
Nodiging door de diaken van dienst 
 
Delen van brood en wijn 
 
Dankzegging 
 
Slotlied:  Maak ons tot het zout der aarde, (Henk Jongerius, op de melodie van  
  Lied 801 = Door de nacht van strijd en zorgen) 
 

Maak ons tot het zout der aarde, 
voor de wereld tot een licht; 
mensen die door uw genade 
uit de dood zijn opgericht. 
 
Maak ons voor elkaar tot herders, 
dragers van de levenslast; 
mensen die het riet beschermen 
dat geknakt wordt en veracht. 
 
Maak ons werkers van de woorden 
die van u geschreven staan; 
mensen, door uw Geest herboren 
tot een nieuw, bevrijd bestaan. 
 
 



Maak ons tot uw volk, verwanten, 
deelgenoot van brood en wijn; 
mensen die elkaar van harte 
enkel liefde schuldig zijn. 

 
Zending en zegen 
   Amen, Lied 431b 
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