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In de spiegel kijken 

 
Vuur Buiten worden takjes verbrand. 
 Je mag je takje van vorig jaar meebrengen en in het vuur werpen. 
 
In stilte komen we samen 
 
Opening  De tafelkaarsen worden aangestoken 
  
 We gaan staan.   
 
 Vgr: In de Naam van de Vader 
  en de Zoon 
  en de heilige Geest. 
 Allen: Amen. 
 
Avondlied De maan is opgekomen, Lied 246b: 1, 2, 4 en 5 
  
 We gaan zitten.   
Gebed 
 Vgr: God, neem wat ons bedrukt op in uw vuur. 
  Neem wat ons verstrikt op in uw vuur. 
 Raamkant: Neem onze pijn op in uw vuur. 
 Halkant: Neem onze verontwaardiging op in uw vuur. 
 Raamkant: Neem onze angst op in uw vuur. 
 Halkant: Neem onze onverschilligheid op in uw vuur. 
 Raamkant: Neem onze schuld op in uw vuur. 
 Halkant: Neem ons verlangen op in uw vuur. 



 Raamkant: Neem onze hoop op in uw vuur. 
 Halkant: Neem ons leven op in uw vuur. 
 Vgr: Breng uit as onze kern aan uw licht, God; 
 Allen: uit as onze kern aan uw licht, God. 
  Amen. 
 
Zingen:  Create in me a clean heart, Lied 51b; 3x 
 
Inleiding 
 
Lezing  Matteüs 6: 1-6 en 7: 16-20 
 
Zingen:  Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, Psalm 103: 1, 3, 4 en 5 
 
De as wordt binnengebracht 
 
Gebed over de as 
 
Askruisje ontvangen 
 Tijdens het ontvangen van het askruisje spelen Hans en Wilma Booij ‘All in the Past’, 
 van Georgs Pelēcis (geb. Riga, Letland 1947), arr. van Hans Booij. 
 
Veertigdagenlied Vernieuw in ons, o God, Lied 858 
 
Zegen 
 
Muziek  Wir glauben all an einen Gott (anonymus uit 1500, geharmoniseerd door 
  Johann Sebastian Bach, (Eisenach 1685 - Leipzig, Duitsland 1750) 
 
In stilte gaan we uiteen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Voorgangers: ds. Jetty Scheurwater en Peter van Wesel, Luciano Rep en Mees van Gastel 
Ambtsdragers: Jan Herman Baas, Els Verkerk en Fokko Bosker 
Muziek:   Ies Nijman, orgel; Hans en Wilma Booij, Accordeon en hobo 
 
 
 
 


