
  

Orde van dienst zondag 1 maart 2026 
Tweede zondag van de veertigdagentijd 

 
Hoe is Gods Naam? 

 
Muziek 
 Stilte 
  
 De kaarsen worden ontstoken 
 
Onze Hulp 
 OvD. Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
 OvD. Wij verlangen U te zien, God, 
  in het licht dat leven geeft. 
 Allen: Hier zijn wij, God; 
  U die ons kent, leer ons U kennen. 
 OvD. Laat Je zien in vuur dat niet verteert 
  en laat ons Jouw Naam erin herkennen. 
 Allen: Hier zijn we God; 
  leer ons Jouw Naam te zien in elkaar. 
 
Zingen:  Heer, ik hef mijn hart en handen, Psalm 25: 1 en 7 
 
Inleiding 
 
Kyrie  gesproken en besloten met Lied 301k, 3x in beurtzang 
 
Kindermoment 
 
Projectlied  Het leven krijgt weer kleur 
 
Gebed van de zondag 
 
Schriftlezing Exodus 3: 11-15 
 
 
 
 



Zingen:  Wij bidden, Heer, om wie wij zijn (Alfred C. Bronswijk, uit ‘Van Harte’,  
  melodie: O, onze Vader, trouwe Heer, Gez. 48, LvK) 
 

Wij bidden, Heer, om wie wij zijn: 
geboren zoekers, vraag en pijn, 
die tastende hun wegen gaan. 
Geen wal, noch muur rond dit bestaan. 
Wij zijn geleefde breekbaarheid, 
zonder het brood van zekerheid. 
 
Toch drinken wij de wijn van hoop, 
verlangend, dat het tijdsverloop 
zich eindelijk ten goede keert 
en al wat kwaad is wordt geweerd. 
Dat ooit uw koninkrijk zich spreidt 
en vrede ieders hart verblijdt. 
 
Dus dromen wij hardop van Hem, 
die is en was en als Gods stem 
het woord sprak, dat ons visie geeft 
om méér dan wat voor ogen leeft. 
Die aanspoort om op weg te gaan 
als mensen die in God bestaan. 

 
Schriftlezing: Johannes 8: 12-14 
 
Overdenking 
 
Muziek 
 
Zingen:  De hemel is de mens zo ver nog niet, (Alfred C. Bronswijk, uit ‘Van Harte’,  
  melodie: De Heer heeft mij gezien en onverwacht, Gez. 487 uit LvK) 
 

De hemel is de mens zo ver nog niet. 
De schepping ligt niet tevergeefs te wachten. 
Op aarde woont niet louter het verdriet. 
De wereld is geen akker vol met klachten. 
Want om ons heen speelt God het nieuwe lied 
van liefde, méér dan wij hier ooit verwachtten. 
 
De liefde heeft hier onder ons gewoond. 
Zijn handen deelden zegen en verzachtten 
de zuchten, die in stilte uitgestroomd 
als vragen, onvoltooid op antwoord wachten. 
Hij is het water en het brood, 
het licht van leven in de doodse nachten. 
 



In Hem heeft God zichzelf nabij gemaakt, 
de schepping tastbaar doel en zin gegeven, 
de aarde in genade aangeraakt, 
de wereld met een lofgedicht omgeven. 
Ik adem op: bevrijd en nieuw ontwaakt 
schenk ik U, God, in Christus heel mijn leven. 

 
Mededelingen 
 
Afscheid van ouderling Gerard Ekelmans 
 
Zingen:  Er heeft een stem gesproken, Lied 361: 1, 2 en 7 
 
Gebeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Collecten 
 
Wegzending Een schoot van ontferming is onze God, Lied 158b  
 
Gezongen zegenbede, op de melodie van lied 158b 
 
 Vgr.  De Eeuwige zegene u en mij, 
 Allen: Hij heeft ons gezocht en gezien, 
 Vgr. In Jezus Christus het Licht der wereld. 
 Allen: Hij is ons verschenen toen wij in 
  duisternis waren, in schaduw van dood. 
 Vgr. Zijn Geest zal de voeten richten 
 Allen: op de weg van de vrede. 
  Amen 
 
Muziek 
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Voorganger: ds. Jetty Scheurwater 
Ambtsdragers: Herma Bosma, Anita den Uil en Casper Bos 
Organist: Klaas de Haan 
 


