‘Een God die gekend wil worden’

Een serie diensten bij het jaarthema ‘Ken je mij?’
in de veertigdagentijd 2026 in De Lichtbron, Hilversum

Achtergrond:
‘Ken je mij?’, zo luidt het jaarthema 2025-2026 van onze wijkgemeente.

In de serie van zes diensten in de Veertigdagentijd werken we dat uit in een Bijbel-theolo-
gische lijn.

In de zes diensten gaat het — in een logische volgorde — om zes verschillende aspecten van
hoe God zich in de Bijbel laat kennen.

De God van Israél die wij kennen in de Naam ‘lk zal er zijn’ trekt mee in de geschiedenis van
ons mensen.

Als God-van-belofte voor het volk Israél blijkt Hij ook gekend te kunnen worden als Vader van
Jezus, de lijdende messias.

Met dat beeld sluiten we de serie af op Palmpasen. Daarmee gaan we dan de Stille of Goede
week in.

In schema gezet ziet het project er zo uit:

datum en naam thema voorganger

22 feb. 40d-I Invocabit Mens, waar ben je? Erik van Halsema

1 maart 40d-Il Reminiscere Hoe is Gods Naam? Jetty Scheurwater

8 maart 40d-Ill Oculi Waar vinden we het goede Aster Abrahamsen
leven?

15 maart 40d-1V Laetare Hoe word je als nieuw? Erik van Halsema

22 maart 40d-V Judica Hoe draag je vrucht? Pieter van Winden

29 maart 40d-VI Palmarum | Hoe is de messiaanse ko- Karin Timmerman
ning?

Bij deze serie is opnieuw een inspiratieavond geprikt. Dat is woensdagavond 14 januari
20.00 - 21.30 uur

Het is niet strikt noodzakelijk om je voor die avond op te geven maar het mag wel. Dan heb-
ben we een indicatie van het aantal mensen dat we kunnen verwachten. Opgave kan via het
e-mailadres jdfvh@dds.nl ovv Inspiratieavond


mailto:jdfvh@dds.nl

Wat een mogelijke verbeelding betreft verwijzen we naar een project dat in 2011, dus al vijf-
tien jaar terug!, in de Bethlehemkerk heeft gespeeld. Bij elke dienst werd een groot schilderij
gemaakt waarbij de panelen in elkaar overliepen. Het kan waardevol zijn om iets dergelijks
weer te gaan doen.

Daarnaast biedt de inspiratieavond gelegenheid om met nog andere of aanvullende ideeén
te komen, bijvoorbeeld wat betreft een bloemschikking.

Bij elke zondag bieden we een motto en een korte uitleg.

Steeds geven we drie lezingen: Eerste Testament, Evangelielezing [bij voorkeur uit Mattels —
A-jaar!] en Epistellezing.

De voorgangers zullen hierin ook eigen keuzes maken. Drie schriftlezingen is niet gebruikelijk
in de Lichtbron maar de Epistellezing kan ook een plek in de homilie zelf krijgen.

Het project zoals hier gepresenteerd stopt bij Palmzondag. Op Paasmorgen hebben we met
Peter van Wesel een viering, mede voorbereid met jongeren. Het is natuurlijk mogelijk dat er
een keuze wordt gemaakt om op de één of andere wijze aan te sluiten bij dit veertigdagen-
project. Dat kan maar moet niet.

Erik van Halsema, 6 december 2025



22 februari zondag 1: Mens, waar ben je? [Erik]

Hoe leren we op deze zondag God kennen?
In vragen die verlangen wekken.

- Genesis 3: 6-9; 4: 8-9

Twee oervragen voor elk mens: Adam, waar ben je? Kain, waar is je broeder?

- Matteis 9: 9-13

De roeping van de tollenaar Mattelis; ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen,
maar zondaars’

- 1 Corinthiérs 1: 22-27

De roeping van de gemeente

1 maart zondag 2: Hoe is Gods Naam? [Jetty]

Hoe leren we op deze zondag God kennen?
In een Naam als een belofte van bevrijding

- Exodus 3: 11-15

Mozes bij de brandende braamstruik

- Johannes 8: 12-14

‘Ik ben het licht voor de wereld’

- Filippenzen 2: 5-11

Aan de vernederde Jezus is de naam geschonken die elke naam te boven gaat.

NB: eigenlijk is dit de epistellezing van een Palm- en Passieviering maar die lezing halen we
dus naar voren

8 maart zondag 3: Waar vinden we het goede leven? [Aster]

Hoe leren we op deze zondag God kennen?
In woorden die een goed leven mogelijk willen maken

- Exodus 20: 1-17

De Tien Woorden als woorden van bevrijding
- Mattels 22: 34-40

Het dubbelgebod van de liefde

- Romeinen 12: 17-18

Houd vrede!

Deze serie lezingen is gedacht als een trechter: van Tien geboden naar twee geboden naar
één gebod.



15 maart zondag 4: Hoe word je als nieuw? [Erik]

Hoe leren we op deze zondag God kennen?
In een belofte van nieuw leven

- Jeremia 31:31-34

De wet, geschreven in het hart

- Matteis 4: 1-11

De verzoeking in de woestijn

- 2 Corintiérs 5: 14-18

lemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping

22 maart zondag 5: Hoe draag je vrucht? [Pieter]

Hoe leren we op deze zondag God kennen?
In een uitnodiging vrucht te dragen.

-2 Samuél 12: 1-7a

David en Nathan — als contrastverhaal over een falende koning
- Matteis 13: 31-33

Het mosterdzaad en het zuurdesem

- Galaten 5:22-26

De vruchten van de Geest

29 maart: Hoe is de messiaanse koning? [Karin]

Hoe leren we op deze zondag God kennen?
In de lijdende Mensenzoon, de ware koning

- Psalm 72: 1-6

Uit één van de koningspsalmen
- Matteus 21-1-11

De intocht in Jeruzalem

-1 Corintiérs 13: 11-13

‘Nu is mijn kennen nog beperkt’

Deze epistellezing is geplaatst als laatste Bijbeltekst aan het eind van de hele serie, als een
herinnering aan de onvolledigheid van ons kennen.

In het volle besef daarvan gaan we op weg als Mensen van de Weg. Ons kennen is niet com-
pleet, ons is geschonken een weg van vertrouwen.

Zo gaan we nu de Stille of Goede Week in.



