
  
Orde van dienst  

zondag 1 februari 2026 

 
Diaconie: liefde delen en doen 

 

- Voorbereiding - 
 
 We worden stil 
 
De tafelkaarsen worden aan de Paaskaars aangestoken  
 
 Wij gaan staan 
 
Zingen:   Gij zijt geweest, O Heer, en Gij zult wezen, Lied 90: 1 en 2   
 
Onze Hulp  
 OvD. Onze Hulp is in de Naam van God 
 Gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 OvD. Hier zijn wij, God, in geloof op zoek naar het goede 
 Gem. Wij delen geloof 
 OvD. Hier zijn wij, God, verlangend naar Uw nieuwe wereld 
 Gem. Wij delen de hoop 
 OvD. Hier zijn wij God, in Uw liefde verbonden 
 Gem. Wij delen de liefde 
 OvD. Wees onze deelgenoot dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.   
 
Zingen:   Wij delen geloof, wij delen de hoop , 1e couplet 
  (tekst: Matthijn Buwalda, melodie: Anders Ruuth) 



 Wij gaan zitten 
 
Welkom 
 
Kyriegebed   
 
(Gloria)lied:  Samen in de naam van Jezus, Hemelhoog 399: 1 en 3 
 

- Dienst van het woord - 
 
Kindermoment:   De Vliegcopter, voorgelezen door Eveline 
 
Zingen:   Als je liefde geeft, bij het boek De Vliegcopter 

   (Jeroen Hoogerwerf en Jeroen Schipper) 

  gezongen door Yvonne, begeleid door Marlene   

 
Eerste Schriftlezing: Mattheus 5: 1-16  

 
Zingen:   Neem mijn leven, laat het Heer, Lied 912: 1, 2, 3  
 
Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 43-47   
 
Zingen:  Neem mijn zilver en mijn goud, Lied 912: 4, 5, 6  
 
Preek   onderbroken door Anita met een quiz over de diaconie 
 
Zingen:   Wij delen geloof, wij delen de hoop, couplet 2 en 3 
  (tekst: Matthijn Buwalda, melodie: Anders Ruuth) 
 

- Dienst van het antwoord - 
 
Mededelingen en collecte aankondiging 
 
In memoriam 
  
Dank- en voorbeden  
Stil gebed, Onze Vader   
 
Collecten Tijdens de collecte luisteren we naar: Het stekkie van de fuchsia 
  ( Annie M. G. Schmidt) 
 
Zingen:   Als mensen leren geve 
   (tekst G. de Vries - muziek: hymne uit Wales, melodie Lied 910) 
 
Wegzending en Zegen met gezongen ‘Amen’, Lied 431b 



Na de zegen:  ik wens jou (Trinity )  
 
Daarna kunnen mensen hun ‘helpende hand’ ophangen bij Anita 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
Voorganger:  ds. Aster Abrahamsen 
Ambtsdragers: Herma Bosma en alle diakenen 
Lectoren: Renze Sleeking en Joanne Schuitemaker 
Muziek:  Ies Nijman, orgel; 
  muzikale medewerking van Marlene Erdmann en Yvonne van Bommel 
 
 


