
  
Liturgie voor het avondgebed  

woensdag 31 december om 19.30 uur 
 

 

 
 We worden stil 
 
 De tafelkaarsen worden aan de Paaskaars aangestoken 
  
 stem Licht, ontloken aan het donker, 
 Allen: licht, gebroken uit de steen, 
 stem licht, waarachtig levensteken, 
 Allen: werp uw waarheid om ons heen. 
 
Openingsvers  
 OvD. Heer, open mijn lippen. 
 Allen: Mijn mond zal zingen van uw eer. 
 OvD. …….   
 
Zingen:   Lied 264: alle 4 verzen, als extra onderstaand (vijfde) vers 5. 

 



 
Psalmgebed Psalm 121 
  Accl.: Lied 121a  (1x voorzang; 1x allen) 
 
Schriftlezing Matteüs 25, 1-13 
 
Zingen:  Lied 751 
 
Enkele gedachten 
 
Zingen:  Lied 818  
 
Dankgebeden over 2025 en voorbeden voor 2026 
 (na iedere bede)  
 Vgr:   wij bidden samen: 
 Allen: Bewaar ons, Heer, als wij waken; 
  bescherm ons, als wij slapen; 
  dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. 

 
Stil gebed 

(de gebeden sluiten wij af met woorden uit de lofzang van Simeon) 
Vgr. Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heengaan. 

 Allen: Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, 
  dat Gij hebt bereid voor de volken: 
 Vgr. … 
 
Zingen:  Lied 240 
 
Onze Vader   
 
Heenzending en zegenbede 
 
Zingen:  Lied 248 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Voorganger:  ds. Oane Reitsma 
Ambtsdragers: Douwe Kamstra en Tine Gardenier 
Lector:  Wim Christ 
Muziek:   Ies Nijman, orgel  
 
 


