
  
Orde van dienst zondag 14 december 2025  

Bevestiging en Maaltijdviering 

 
Trends, groepsdruk en eigen keuzes.  

Hoe God (niet) werkt in jouw beslissingen. 
 

Orgelspel 
 Wij worden stil ter voorbereiding op de dienst 
 De tafelkaarsen worden ontstoken  
 
Adventsversje van de Derde Advent  

 Drie kaarsjes mogen samen schijnen 
 Ons leven wordt er door verlicht. 
 Het donker zal steeds meer verdwijnen 
 We zien elkaar; ik ken jouw gezicht. 
 

Zingen:  Antifoon: Lied 432c en Psalm 85: 3 en 4 
  
Bemoediging en drempelgebed 
 OvD Onze Hulp is in de Naam van God 
 Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 OvD Wij verlangen, net als Elisabeth, dat Uw woorden in vervulling zullen gaan 
  U die ons Jezus beloofd heeft, de Machtige, onze Redder 
 Allen:  Kom Messias kom! 

 OvD Laat onze ziel U loven en prijzen. 
  Ons hart juicht, want U heeft oog voor ons 
 Allen: Kom Messias kom! 
 
Zingen:   Lied 274:1 en 2 
 
Groet  
 Vgr.  De Levende, onze God, houdt van jullie  
 Allen:  en van heel Zijn Schepping 

 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Aandacht voor de adventstijd met de kinderen 
 



 
Projectlied Advent en Kerst - Welkom bij de Koning  
Op de wijs van ‘Nu zijt wellekome’; tekst: Leonie van den Berg 
 

 Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij. 
 De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij. 
 Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein, 
 straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn. 
 God dicht bij ons. 
 
 Veel gewone mensen, één bijzonder Kind. 
 Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint. 
 Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal. 
 Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal! 
 God dicht bij ons. 

 
Eerste lezing: Lucas 1:39-45 (+46a) NBV ‘21 
 
Marlies Pestman zingt wat Maria zei: Lied 157 E  
 
Verkondiging  
 
Zingen:   Lied 455: 2 en 3 
 
Bevestiging van Jan van Veldhuizen: ouderling-kerkrentmeeester 
 
Vraag aan allen: … 
 Allen: Ja, dat willen wij van harte, kom en doe mee aan ons werk als gemeente en 
  geef kleur aan onze kerk. Daar wordt iedereen beter van. Zo hopen we dat  
  Gods Goedheid voor Hilversum en omgeving nog meer uit de verf komt. 
 
Zingen:   Lied 363 
 
Belofte en Zegen 
 
Zingen:  Lied 1005:1 en 4 
 
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Mededelingen en Collecten 
 
Zingen:   Lied 416  
 
Wegzinding en zegen  
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