
  

Orde van dienst  
kerstnacht 24 december 2025 

 
Het muisje dat een staartje kreeg… 

 
Muziek vooraf 
 
Introïtus:  Nooit was het stiller 
 Tekst (cantorij): Nooit was het stiller, 

geen woord klinkt, een mond vol zwijgen, 
geen blad beweegt, geen zuchtje wind, 
de aarde houdt haar adem in en wacht. 

 Refrein (allen): 

 Cantorij: 
In deze diepe nacht waarin geen licht verstrijkt, 
geen toekomst wacht, verleden verloren, 
in dit tijdloos, genadeloos wrede heden. 
- 'hoever de nacht?', klinkt er niet, 
'komt er een morgen?', steekt in de donkere keel – 



 Refrein (allen)  
 Cantorij: 

breekt Gods woord baan, wordt de nacht verbannen, 
krijgen wij het hoogste woord, 
daalt diepe vrede neder: 
de Gezalfde in een gewonde wereld 

 Refrein (allen) 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Samenzang: (staande) Komt allen tezamen, Lied 477: 1, 2 en 5 
 1 allen, 2 cantorij, 5 allen 
 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang:  Stille nacht, Lied 483 
 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 
 
Gebed in de kerstnacht, beantwoord door allen met Lied 301a  
 
Gloria:   Eer zijn God in onze dagen, Lied 487 
 
Gebed om Gods nabijheid ook bij ons 
 
Eerste lezing:  Jesaja 9: 1-6 
 
Samenzang en Cantorij: Het volk dat wandelt in het duister, Lied 448: 
 1 allen – 2 cantorij, 5 allen – 6 cantorij, 7 allen – 8 cantorij 
 
Tweede  lezing: Lucas 2:1-20 
 
Samenzang Go tell it on the mountain, Lied 484 
 
Overdenking 
 
Samenzang: In de nacht gekomen, Lied 505 
   1 allen, 2 cantorij, 3 allen 
 
Danken en bidden (met stilte voor persoonlijk gebed) 
 
Cantorij:  O Magnum Mysterium, (Carlotta Ferrari (1975 
 Vertaling: O groot mysterie 

en wonderbaarlijk sacrament 
dat dieren de pasgeboren Heer mogen aanschouwen 
liggend in een kribbe. 
O gezegende Maagd, 
wier schoot waardig was te dragen 



de Heer Jezus Christus. 
Halleluja. 

 
Inzamelingen 
 
Slotlied: (staande) Komt verwondert u hier mensen, Lied 478: 1 en 4 
 
Wegzending en zegen 
 
Samenzang:  Ere zij God 
 
Muziek na afloop 
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