
  
Orde van dienst  

zondag 9 november 2025 

 
Koers houden in verwarrende tijden 

 
 Orgelspel 
 
 Stilte 
 
Welkom 
 

- Voorbereiding - 
 
 Allen gaan staan (indien mogelijk) 
 
Onze Hulp 
 OvD. Onze Hulp is in de Naam van God 
 Gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Zingen:  Antifoon Lied 711 d, Lied 98: 1 en 2, Antifoon Lied 711 d 
  
 Allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming  
 
Kyrie en loflied:  Lied 299 e 



Groet  
  Vgr. De Heer zij met u! 
  Gem. Ook met u zij de levende Heer. 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen:  Je hoeft niet bang te zijn, Lied 935 
 
Lezing:  Handelingen 21: 8-14 

8De volgende dag vertrokken we weer en gingen op weg naar Caesarea. Daar vonden 
we onderdak bij Filippus, verkondiger van het evangelie en een van de zeven wijze 
mannen. 9Hij had vier ongetrouwde dochters, die de gave van de profetie bezaten. 10Na 
enkele dagen kwam er een profeet uit Judea, die Agabus heette. 11Hij zocht ons op, 
pakte Paulus’ gordel en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij: 
‘Dit zegt de heilige Geest: “Zo zal de man van wie deze gordel is, worden vastgebonden 
door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen uitleveren.”’ 12Toen we dit 
hoorden, drongen wij en de gelovigen van Caesarea er bij Paulus op aan om niet naar 
Jeruzalem te reizen. 13Maar Paulus antwoordde: ‘Waarom proberen jullie me door je 
tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten 
nemen, maar ook om er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus.’ 14Omdat 
hij zich niet liet overreden, deden we er het zwijgen toe en zeiden alleen nog: ‘Laat 
gebeuren wat de Heer wil.’ 

 
Zingen:   Lied 657: 1, 2 en 4 
 1 allen, 2 cantorij, 4 allen 
 
Lezing:  Lucas 19: 41-44 

41Toen Hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen om de stad. 42Hij zei: ‘Had 
ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je 
verborgen, ook nu. 43Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken 
tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44Ze zullen je met de 
grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere 
laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 

 
Zingen:   Daar komt een man uit Nazareth, Lied 533: 1, 4, 5 en 6 
 Verzen door de cantorij, refrein door allen 
 
Verkondiging 
 
Zingen:   Jezus, ga ons voor, Lied 835: 1, 3 en 4 
 
Voorbeden en stil gebed 
 
Mededelingen en Collecten 
 



Nodiging 
Wie geraakt wordt door de liefde van de Levende, ontroerd door deze God die trouw 
houdt tot in de dood, wie mee wil lopen in de beweging van breken en delen, nodigen 
wij uit om op te staan. Wie niet weet of het wel kan, wie denkt niet goed genoeg of niet 
gelovig genoeg te zijn, maar hunkert naar een teken, een stukje brood, een slok uit de 
beker, nodigen we uit om op te staan en mee te lopen op zoek naar een wereld waar 
voor allen een huis is om te leven, om ertoe te doen… welkom in dit huis van God, 
welkom aan de tafel van Jezus de Levende. 

 
Sursum corda 

Vrg. De harten omhoog naar God! 
Allen: Als bloemen naar de zon! 
Vrg. Dank de Heer onze God! 
Allen: Wij willen God danken! 

 
Dankgebed 
 
Gezongen tafelgebed: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, Lied 388 
 
Vredegroet 
  De vrede van de Heer zal altijd bij u zijn 
  Wens elkaar vrede 
 
Het breken van het brood en schenken van de wijn, ‘Instellingswoorden’ 
 Vgr. Ontvang het brood, dat wij breken, 

als een eenwording met Christus. 
Neemt, eet, gedenkt en gelooft, 
dat Jezus Christus zichzelf door dit gebroken brood in onze handen geeft, 
om te nemen, en om te delen: 
zo laat Hij ieder in Gods bevrijdende liefde delen. 

 
 Vgr. Ontvang deze drinkbeker der dankzegging, 

waarover wij de dankzegging uitspreken, 
als een eenwording met de levende Heer. 
Neemt, drinkt allen daaruit, 
gedenkt en gelooft, 
dat Hij deze wijn geeft, als een zegen in ons lichaam, 
om te nemen, en om te delen: 
zo is Hij Gods zegen voor allen. 

 
  Komt nu, want alle dingen zijn gereed 
 
Viering van de Tafel 
 Tijdens deze viering,  

Cantorij en gelegenheid voor gemeentezang: Lied 382  
Cantorij: Bachkoraal 'Jesus Christus unser Heiland' BWV 363  

 



Als afsluiting van de Tafel bidden we het Onze Vader 
 
Slotlied:  Wat zou ik zonder U geweest zijn, Lied 800: 1 en 3 
 Allen gaan staan, indien mogelijk  
 
Zegen  
 
Amen 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

 
Voorgangers: ds. Pieter van Winden 
Ambtsdragers: Douwe Kamstra, Tine Gardenier, Anita den Uil, Renze Sleeking en  
  Rianne Berkhout 
Lector:  Hannie Verkerk 
Muziek:   Ies Nijman, orgel; Rita Dogterom, cello; Cantorij o.l.v. Arno Rog 
 


