
Afscheid in Mshiu 
 
Ons vertrek nadert hier met rasse schreden! Vanavond laat worden we opgehaald en met de taxi 
naar luchthaven Mombasa gebracht. Vrijdagmiddag hopen we weer voet op Nederlandse bodem te 
zetten.  
De scholen in Kenia hadden gisteren hun laatste schooldag van het jaar. Alle ouders zijn uitgenodigd, 
een grote happening dus. Daarna zijn er nog examens voor de leerlingen van de zesde en negende 
graad. Zeer officieel, beveiligd door gewapende militairen, de surveillerende docenten komen van 
andere scholen! Allemaal om corruptie tegen te gaan. Ook de kinderen van de speciale scholen 
hebben de afgelopen week assessments gedaan. Op allerlei vlakken getoetst: veel geschreven en 

gekleurd, maar 
ook een test of 
je je zelfstandig 
kunt aankleden,  
lichaamsdelen 
kunt benoemen, 
een koprol kunt 
maken en een 
bal kunt gooien/ 
vangen. Te ver 
gooien levert strafpunten op! Hopelijk konden zij de 
instructie volgen, ik niet. Het schooljaar loopt hier gelijk 
aan het kalenderjaar, morgen begint de kerstvakantie! 
Al onze verslagen en aanbevelingen zijn besproken en 

worden meegenomen in de plannen, die nu gemaakt worden voor 2026.  
Het blijft bijzonder om je hier welkom te voelen en overal mee te kunnen kijken. Gisteren hebben we 

de lokale timmerman bezocht, die de 
bijenkasten maakt voor KidsCare. Henk was daar 
eerder geweest. Vanmorgen bezochten we met 
een social worker een farmergroup. Ze houden 
zich bezig met bijen en kippen houden en zeep 
maken. KidsCare begeleidt de groep, geeft 
scholing, is betrokken, maar ze zijn zelf 
verantwoordelijk. Leuk om te zien hoe de 
bijenkasten werden schoon gemaakt en de zeep 
werd gefabriceerd. Alle 15 leden van de groep 
waren aanwezig. Met de social worker 
bezochten we daarna twee gezinnen, die ze 
begeleidt. Mooie informatieve ochtend!  

 
Joke en Henk, 23 oktober 2025 
 
 
 


