
 

 Zondag 26 oktober 2025 
KERKDIENST IN DE MORGENSTER 6e zondag van de 
10.30 uur      herfst 
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God?  
Misschien wel dichterbij dan je denkt 



 

  
HET ORGEL SPEELT / LUIDEN VAN DE BEL / AANSTEKEN VAN  
DE KAARSEN / WOORD VAN WELKOM 

 
 Bim bam bom doen de kleine klokken,            Sherpa p. 9 

bim bam bom doet de grote klok. 
Hoor je wel wat ze ons vertellen,  
hoor je wel wat de klok vertelt? 
Bim bam bom laat het feest beginnen,  
bim bam bom, hoor het feest begint! 
 

 GROET EN BEMOEDIGING  
 

stilte 
 

voorganger: Genade zij u en vrede 
   van God, onze Vader, 
   en van Jezus Christus, de Heer. 
 
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen:  en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 

                    NLB 218/Sherpa p. 59 

 
Dank U voor deze nieuwe morgen, / dank U voor deze nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen / bij U komen mag. 
 
Dank U voor alle goede vrienden, / dank U, o God, voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende: / dat U mij vergeeft. 
 
Dank U voor alle bloemengeuren, / dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle heldere kleuren, / dank U voor muziek. 
 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen, / dank U dat ik dit zeggen kan. 
Dank U, o God, ik wil U danken / dat ik danken kan. 
 

 AANSTEKEN VAN DE MENORAH 
 
voorganger: We sluiten samen af en zeggen:  
   Zo bidden wij in Jezus’ naam. 
allen:  Zo bidden wij in Jezus’ naam. Amen. 
 



 
 

 Om de mensen en de dieren, 
om de honger en de dood, 
om de kleinen en de groten, 
al uw schepselen in nood, 
 

om een wereld zonder toekomst, 
om de macht die ons kleineert, 
roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm u, Heer. 
 

(we gaan staan)         NLB 299j 
 

Eer zij de God van de hemel, 
zijn naam richt de geschiedenis. 
Eer aan de koning der volken: 
Gloria in excelsis. 
 

Vrede bij mensen op aarde, 
waar zijn toekomst al begonnen is. 
Vrede bij kleinen en groten: 
Gloria in excelsis. 
 

   De bijbel gaat open       Bijbelverhaal: Handelingen 17: 16 - 25 
 

De wereld is van Hem vervuld,        NLB 825 

die 't kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 
 

Hij blies ons van zijn adem in. 
Hij, hemelhoog verheven, 
heeft ons in Adam een begin, 
een levensdoel gegeven: 
te wonen op zijn aarde, waar 
het goed is, goed om met elkaar 
in zijn verbond te leven. 

Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 

De boodschap 
 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig / en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, / onder uw vleugels rusten wij. 
 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, / niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo menselijk in ons midden / dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen / en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven / dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

Gij zijt in alles diep verscholen, / in al wat leeft en zich ontvouwt. 
 Maar in de mensen wilt Gij wonen / met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig / waar ook ter wereld mensen zijn. 
 Blijf zo genadig met ons bezig, / tot wij in U volkomen zijn. 
 

 

 



  

 

         MEDEDELINGEN,     GEBEDEN 
         BLOEMENGROET     en Onze Vader 
         en COLLECTE 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

SLOTLIED 
 

Wij zijn samen onderweg, 
halleluja.  
Wij zijn samen onderweg, 
halleluja. 
 

Met de sterren in de lucht, 
halleluja.  
Met de vogels in de vlucht, 
halleluja. 
 
 
 
Sherpa p. 55 
mel. Michael, Row the boat ashore 

 

 

Met de zon, de maan, de zee, 
halleluja.  
Heel de schepping wandelt 
mee, halleluja. 
 

Zo gaan mensen hand in hand, 
halleluja.  
Samen naar ‘t beloofde land, 
halleluja. 
 

Wij zijn samen onderweg, 
halleluja.  
Wij zijn samen onderweg, 
halleluja. 
 

 

 

       bel           ZEGEN              Zingen voor    
       luiden           Shalom      de jarigen    
             allemaal                We drinken koffie 
 

 

 


