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Woorden op onze lippen 

 

Voorganger: Ds. Hanneke Keur 

 

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 6: 1 – 8 

Tweede Schriftlezing: Lucas 17: 11 - 19 

 

Prediking 

Gemeente van Christus, 
In Jesaja 6 verklaart iemand zèlf dat hij onreine lippen heeft.                                                                          
In Lucas 17 zijn zieke mensen door de priesters onrein verklaard. 
In eerste instantie bleef ik hangen bij dat woordje ‘onrein’.  Wat doet dat met je, als je 
zèlf vindt dat je lippen onrein zijn, of als anderen jou onrein verklaren?                                             
Durf je dan nog wel iets te zeggen? Het levert geen positief zelfbeeld op. Integendeel!                                              
Je schaamt je misschien, je voelt je nutteloos, ongewenst… 
In tweede instantie hoorde ik bij lezing van deze teksten in mijn achterhoofd telkens die 
regel uit Lied 912: ‘Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.’  
Wat zingen we dan eigenlijk? Moeten onze lippen ergens van gereinigd worden?                          
Maar waarvan dan? En waartoe? 
In het verpleeghuis zingen bewoners dit lied graag: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer’.  En ‘Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot 
uw werk’. Oudere mensen herkennen hun eigen leven hierin. Zó hebben ze geprobeerd 
te leven en te werken tot Gods eer.  
 
Maar er was ook een vrouw met ernstige Parkinson, die helemaal verdrietig werd van dit 
lied. Want zei ze: ”Mijn handen en mijn voeten kunnen God en de medemens niet meer 
dienen. Ik ben nu volstrekt afhankelijk van de zorg van anderen. Ik voel me nutteloos, 
overbodig”. Ja zelfs: “Ik voel me tot last!”                                                          
Gelukkig was er een andere bewoonster die terecht zei: “Maar je kunt nog goed zingen! 
Met je stem en met je lied geef je God de eer en maak je ook ons, je medebewoners, 
blij!”  
Dit is dus het eerste, waarbij ik vanmorgen wil stil staan. Dat wij mensen vaak 
benoemen wat we niet (meer) kunnen. Dat wij mensen vaak te klein denken over 
onszelf, te min. 
 Oudere mensen, die niet meer kunnen werken, worstelen met gevoelens van 
nutteloosheid. Wie heeft mij nu nog nodig?                                                                                                       

Giovanni Battista Tiepolo, De 
roeping van Jesaja 

Fresco, Palazzo Patriarcale, Udine 
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Ernstig zieke mensen voelen zich soms alleen nog maar tot last. 
En jonge mensen wordt geleerd dat ze pas van betekenis zijn - van waarde - als ze 
presteren, als ze mooi en succesvol zijn. Via de sociale media kijken we vooral naar wat 
anderen allemaal beter kunnen of meer hebben dan wij zelf.                                                                                           
We voelen ons tekort schieten of tekor komen. Waardeloos. En we gebruiken dergelijke 
gevoelen soms ook als excuus. Als iemand gevraagd wordt voor een bepaalde functie in 
de kerk, in het koor, of op de sportvereniging, dan klinkt als antwoord: “O nee, dat kan ik 
niet hoor. Ik heb immers niet doorgeleerd”, of: “Ik ben niet welbespraakt genoeg, of niet 
sportief genoeg, vraag maar een ander…”  Te min over jezelf denken, kan zo zelfs als 
excuus dienen. 
 
Welnu, dat zien we ook gebeuren bij de roeping van Jesaja. Dit speelt in een tijd van 
troonswisseling, het waren onrustige en onzekere tijden. Het volk heeft een profetische 
stem nodig om in Gods naam richting te geven aan mensen in hun onzekerheid. 
Jesaja krijgt een profetisch visioen, waarin hij geroepen wordt door de Eeuwige in al zijn 
ontzagwekkende heiligheid. Jesaja deinst echter voor zijn roeping terug!                             
“Wee mij, ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat 
onreine lippen heeft”. Onrein is in de bijbel allereerst een ‘cultisch’ begrip.                                                    
Het duidt op een toestand waarin je niet in staat bent om met de Heilige te verkeren, of 
om deel te nemen aan de eredienst.                                                                                                                                            
Meer algemeen duidt ‘onrein’ op de menselijke ontoereikendheid en onbekwaamheid 
om het goddelijke Woord te spreken en om in goddelijke dienst te staan.                                                 
Jesaja acht zichzelf dus niet in staat om te voldoen aan zijn roeping tot profeet.                         
Ook hij denkt te min van zichzelf!  
 
In de Schriften lezen we dit vaker. Wanneer God Mozes roept om naar de farao te gaan, 
dan houdt Mozes vol, dat hij dat onmogelijk kan doen, omdat hij geen goed spreker is. 
Hij kan moeilijk uit zijn woorden komen, hij stottert.                                                                                                                                                           
En wanneer Jeremia wordt geroepen, dan zegt hij tegen God dat niemand naar hem zal 
luisteren, omdat hij nog veel te jong is.                                                                                                                        
En Petrus zal zijn Heer verloochenen en zich diep schuldig voelen. En toch zal Jezus juist 
Petrus roepen om zijn kerk te bouwen.  
 
Het is bemoedigend om in de bijbel steeds opnieuw te lezen, dat de Eeuwige zich er niet 
bij neerlegt, wanneer een mens te min of te klein denkt over zichzelf.    
De Eeuwige weet wie je bent, Hij kent je tekortkomingen, en tòch word je geroepen.                      
En je krijgt hiervoor de kracht. De onreine lippen van Jesaja worden aangeraakt, 
gereinigd. In heel de Schrift is dit telkens weer de boodschap.  Als God of een 
medemens een beroep op je doet, dan voel je je misschien onrein, onwaardig, 
onvoorbereid, niet in staat om te beantwoorden aan je roeping, God legt zich hier niet 
bij neer! Daarom zingen ook wij: ‘Maak mijn uren en mijn tijd  tot uw lof en dienst 
bereid’. En we zeggen (stamelend) met Jesaja: “Hier ben ik, stuur mij”.  
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Maar wat als je door anderen ‘onrein’ wordt verklaard? Op weg naar Jeruzalem trekt 
Jezus door het gebied van Samaria en Galilea. In Samaria is een eigen mengvorm van de 
joodse traditie ontstaan. Om die reden zien de Joden Samaritanen als een soort ketters. 
Andersdenkenden, daar ga je liever niet mee om. Voor Jezus geldt dit echter niet. Jezus 
mijdt de Samaritanen niet. Integendeel, Jezus stelt in een gelijkenis juist een 
barmhartige Samaritaan ten voorbeeld aan een Joodse wetgeleerde. 
 
Op Zijn reis ontmoet Jezus tien mensen met een huidziekte. Ze zijn melaats, en 
daardoor niet alleen cultisch onrein, maar ook sociaal door de priesters ‘onrein’ 
verklaard.  Deze tien mogen niet alleen niet deelnemen aan de eredienst. Vanwege hun 
besmettelijke ziekte mogen ze zich sowieso niet onder het gewone volk ophouden. 
Ze leven buiten stad of dorp, aan de rand van de samenleving. Het zijn de 
buitengeslotenen. Wie onrein is moet zich afzonderen en bij nadering van anderen als 
waarschuwing ‘onrein’ roepen. Alleen het woord en het ritueel van een priester kan 
iemand die genezen is weer terug doen keren in de sociale en gelovige gemeenschap. 
De tien melaatsen blijven keurig op gepaste afstand van Jezus, maar… ze roepen iets 
anders dan ‘onrein, onrein’. Deze tien halen zichzelf met hun woorden niet nog verder 
naar beneden, maar ze roepen Jezus aan als Heer en Meester ook over hun 
leven: ”Jezus, meester, heb medelijden met ons”. Hoor en zie ons. Sluit ons niet buiten! 
“Heer, ontferm U. Laat Gods liefde en ontferming ook in ons leven gelden”.                  
Kyrie eleison. Dat is precies wat Jezus hier doet. Hij ziet de mensen aan de rand van de 
samenleving en hoort hen. Jezus gaat deze mensen niet uit de weg, maar neemt hen 
serieus. Geen mens mag buitengesloten worden. Jezus hoort en ziet. 
 
Bijzonder dat er dan géén directe genezing volgt. Er volgt een opdracht! De tien moeten 
zelf in beweging komen! Jezus geeft hun de opdracht om zich aan de priesters te laten 
zien conform de geboden in Leviticus. Jezus geeft geen enkele garantie dat ze genezen 
zullen worden, maar vraagt hen om zijn woorden te gehoorzamen en om Hem te 
vertrouwen op zijn Woord. In dit vertrouwen gaan de tien op weg!                                             
En dóór dit gaan, dóór dit gehoorzamen aan Jezus’ woord, worden ze gereinigd.                                                                                                             
Deze tien melaatsen geven ons een groot voorbeeld van geloof. Zij roepen Jezus om 
ontferming, zij horen zijn woord, èn zij handelen ernaar.  Zo geschiedt Gods bevrijding in 
hun leven. Deze tien melaatsen geven ons ook een voorbeeld van geloof in hen zèlf.                                                      
Zij schrijven zichzelf niet af als ‘onrein’, maar komen op voor hun recht als mens om 
gezien en gehoord te worden.  
Ieder mens is voor Jezus van waarde: oud of jong, ziek of gezond, man, vrouw, lhbtiq+, 
immigrant, emigrant, succesvol of loser..., ieder mens wordt gezien en gehoord en telt 
mee!!!   
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Tot slot is het weer de buitenstaander, de Samaritaan, die ons door Lucas ten voorbeeld 
wordt gesteld. Het is de vreemdeling, de Samaritaan, die in zijn genezing de kracht van 
de Eeuwige herkent, en die terugkomt om God eer te bewijzen.                                                    
Hij valt neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken.                                                                                                                
In het Grieks staat hier het woord ‘eucharistein’: dankzeggen. Hetzelfde woord dat de 
vroeg-christelijke gemeente verbond aan de viering van de Maaltijd van de Heer: 
eucharistie, dankzegging. 
Deze ene Samaritaan is gereinigd, genezen, naar lichaam èn geest. Hij is geheeld, en 
kan zich als mens opnieuw verbinden met de mensen om hem heen èn met zijn 
Schepper en Verlosser. ‘Neem mijn stem, opdat mijn lied, U mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn’.        
Op deze wijze worden wij vandaag geroepen tot de viering van de Maaltijd. Laten we de 
Heer dankzeggen en Hem eren! 
Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


