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Lied voor Oane 
Tekst: Heleen Weimar 
Melodie: Stef Bos 
 
Niet heel lang was je bij ons 
en toch werd je heel vertrouwd 
door wat je met ons deelde 
en wat je hebt opgebouwd 
aan persoonlijke contacten, 
met liturgie en in bestuur. 
Je voelde je verbonden 
met de Regenboogcultuur. 
 
Veel dank, heel veel dank 
voor wat je ons wees  
als stippen aan de horizon. 
Veel dank, want je was 
de allerbeste collega 
die ik mij wensen kon. 
Oane, heel veel dank. 
 
’t Werk in Medemblik, Westerkoggenland, 
Enschede, PGH eisten een tol. 
De tijd is nu gekomen 
voor een andere taak en rol, 
waarin je verder op mag bloeien, 
je mag zijn in je element, 
met je bestuurlijke kwaliteiten 
en je liturgische talent. 
 
Geluk, veel geluk, 
dat de weg die je nu inslaat  
vol verrassing is. 
Geluk, veel geluk,  
dat je nieuwe levensfase 
rijk aan Geestkracht is. 
Oane, veel geluk. 
 
Zegen en geluk. 
Zonlicht en geluk. 
Zingen van geluk, 
geluk. 
 

 

Lied voor ds. Oane Reitsma ten afscheid 
Tekst: Marianne van Gilst 
Melodie: Geprezen zij God (Lied 150a) 

1. Je jaren bij ons, ‘t was kort maar intens 
kerkdienst, pastoraat, zeer naar onze wens. 
Wat kan jij toch preken, ’t raakt ons allemaal, 
wat onder ons leefde, gaf jij teken/taal. 

2. Verdiept’ ons geloof, ook zingend gehoord, 
er lichtte iets op, we konden weer voort. 
Telkens als een ieder hier bezieling vond, 
stonden onze voeten op heilige grond. 

3. Goede wijn hoeft geen krans, je bent 
authentiek, 
en thuis in de Schrift, liturgie, muziek. 
Religieuze presentie ervaren in klank, 
klinkt in vogelzang niet een diepe Goddank? 

4. Ontmoeting, aandacht, de ander gekend,  
bij name genoemd, volledig present. 
En echt niets ontgaat je, gesprek met je hart, 
bij rouwdienst bleek alles vol liefde en smart. 

5. En één rode draad: steeds zorgvuldigheid, 
kerkorde, bestuur, mensen toegewijd. 
Serieus alles aanpakken, in je uren beperkt, 
en creatief denken, ideeën verwerkt. 

6. Het Lichtbron-traject, vraagt om harmonie, 
je wandeltocht zorgt voor de energie. 
Twee banen, intensief, en alles perfect, 
kwaliteit en aandacht steeds voor elk aspect. 

7. Je keuze viel zwaar, ’t heeft ons diep geraakt, 
en menige zucht veelvuldig geslaakt. 
Dankbaar voor de jaren hier, jij witte raaf, 
wat jij gaf was kostbaar, bezielend en gaaf! 

8. Oane en Hyun-Ah, beiden fijnbesnaard, 
een diepe indruk aan jullie bewaard. 
Verschillende achtergrond, passie gelijk, 
gezamenlijk pad aan geloof, muziekrijk! 

9. Wat jouw stem ons gaf op jouw reis zo puur, 
vernieuwende spirit voor de lange duur. 
Lofzang gaande houden, eredienst in ‘t licht, 
scheppen samen zingend stralend vergezicht! 


