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Prediking 

Bij het lezen van de gelijkenis over de rijke dwaas moet ik altijd aan het oude 
volksverhaal over Piggelmee denken. Misschien kent u het verhaal wel.  
Ik had een boek waarin het verhaal op rijm stond. Het begon zo: 
‘In het land der blonde duinen, 
en niet heel ver van de zee, 
woonde eens een dwergenpaartje, 
en dat heette Piggelmee’. 
Het gaat over een arme visser die met zijn vrouw in een stenen pot woont en op een dag 
een vis vangt die praten kan. De vis zegt dat hij eigenlijk een prins is en, als de visser 
hem vrijlaat, een wens voor hem in vervulling zal laten gaan. De visser weet niet wat hij 
wensen moet. Hij is tevreden met zijn leven zoals het is. Toch laat hij de vis los, gaat 
naar huis en vertelt aan zijn vrouw wat hij meemaakte. Die wordt boos en stuurt 
Piggelmee terug naar het strand. Ze wil dat haar man om een mooi huis gaat vragen. 
Haar wens wordt vervuld, maar ze is niet tevreden, ze wil steeds meer, ze wil nog groter 
wonen, nog belangrijker zijn, koning, keizer, ja zelfs paus worden en Piggelmee gaat 
telkens weer terug naar het strand en roept dan: “Mannetje, mannetje Timpe Te, visje, 
visje in de zee, mijn vrouwtje die heet Ilsebil, ze wil niet zoals ik wil".  
Uiteindelijk heeft de vis er genoeg van en zit Piggelmee met zijn vrouw weer in de stenen 
pot waarin ze waren begonnen.  
Op het eerste gezicht lijkt de moraal van dit verhaal op de boodschap van de gelijkenis: 
een waarschuwing tegen hebzucht. Wees tevreden met wat je hebt. Het hoeft niet 
steeds meer en groter en beter enzovoort. Wie aan hebzucht lijdt komt uiteindelijk met 
lege handen te staan. De vrouw van Piggelmee zit weer in de stenen pot en de rijke boer 
in de gelijkenis sterft.  
 
En nu zou de rest van de preek erover kunnen gaan dat we als samenleving lijden aan 
hebzucht. Met de manier waarop onze maat is gebouwd op een economie van ‘meer is 
altijd beter’ in plaats van een economie van ‘genoeg is genoeg’. 

Oogst in de Provence, 
Vincent van Gogh 
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We hebben als wereldbevolking op 1 augustus al meer ecologische bronnen en 
diensten gebruikt dan de aarde in een jaar kan voortbrengen We putten de aarde dus uit.  
Telkens weer zijn er initiatieven, ook vanuit de kerken die mensen bewust willen maken 
van het feit dat we verkeerd bezig zijn met ons consumptiegedrag. En wanneer ik over 
zo’n initiatief hoor, dan denk ik weleens: maar dat wisten we toch allang: Ik heb het 
verslag van de club van Rome in mijn boekenkast staan, professor Bob Goudzwaard 
schreef boeken en hield lezingen waarbij hij opriep om te consuminderen en hij 
gebruikte daarbij het mooie beeld dat bomen niet eindeloos doorgroeien: op een bij hen 
passende hoogte stoppen ze. 
Dertig jaar geleden was er het conciliair proces, over vrede, gerechtigheid en heelheid 
van de schepping en daarbij was klimaatverandering nauwelijks een thema omdat we 
daar de gevolgen nog niet zo van zagen. Maar die zien we nu wel.  
De gelijkenis van de rijke dwaas blijft in die zin actueel.  
Maar het zou eenzijdig zijn wanneer het vanmorgen alleen zou gaan om de morele 
boodschap tegen hebberigheid. 
 
En, om misverstanden te voorkomen: rijkdom op zich wordt niet veroordeeld in de 
bijbel. Het gaat om de manier waarop er met rijkdom wordt omgegaan. De rijke man 
denkt dat hij bestaanszekerheid en een zorgeloos leven voor zichzelf veilig kan stellen 
zonder daarbij aan anderen te denken.  
 
De gelijkenis heeft een diepere laag dan het verhaal over de vis.  
En die diepere laag wordt nog duidelijker wanneer we de tekst uit de brief aan de 
gemeente in Kolosse ernaast leggen. 
Ten eerste valt op dat er in de gelijkenis geen andere persoon voorkomt dan de rijke 
man.  Er is geen andere gelijkenis waarin de woorden ‘ik’ en ‘mijn’ zo vaak voorkomen 
als in deze gelijkenis.  Geen jij, geen hij of zij, geen wij, geen jullie. Alleen maar ik.  
De man overlegt met niemand, houdt met niemand rekening. Hij zegt meerdere keren: 
“Ik zal tegen mezelf zeggen”, en ”wat ik moet doen”. Hij kijkt niet verder dan zichzelf.  
Het is ikke, ikke, ikke en de rest…. Vult u maar aan. Als iemand die op een 
verjaardagsfeestje het hele bakje met zoutjes leegeet zonder zich af te vragen of iemand 
anders misschien ook wat wil.  
In de brief aan de gemeente in Kolosse gaat het juist voortdurend over relaties tussen 
mensen. Het gaat over innig medeleven, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, 
over vergeven, elkaar verdragen…. Allemaal woorden waarbij het gaat om de manier 
waarop mensen met elkaar omgaan. Bekleed u met liefde, als leden van het ene 
lichaam, de gemeente van Christus. De gemeenschap staat centraal. 
 
Het tweede verschil tussen beide lezingen is het woord dankbaarheid. De rijke boer ziet 
alles wat hij heeft als zijn eigen verdienste. “Mijn land heeft veel opgebracht”, “Ik bouw 
schuren” alsof hij de oogst in zijn eentje heeft binnengehaald en in zijn eentje de 
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schuren bouwde. Hij hoeft geen dankjewel te zeggen tegen andere mensen en de 
gedachte om God te danken komt al helemaal niet in hem op.  
In de brief aan de gemeente van Kolosse gaat het wel over dankbaarheid. Dat woord 
loopt als een rode draad door de hele brief heen en ook in onze lezing komen de 
woorden danken en dankbaarheid meerdere keren voor. Middenin staat een kort 
zinnetje waar je zomaar overheen zou kunnen lezen: En weest dankbaar. 
 
En daarmee komen we bij nog een verschil.  
De schrijver van de brief aan de Kolossenzen - waarschijnlijk iemand die namens Paulus 
schreef – legt uit waarom de gemeenteleden naar elkaar moeten omzien: namelijk 
‘omdat God u heeft uitgekozen’. Dat besef, dat het niet alleen gaat om de horizontale 
relaties tussen mensen, maar ook om de verticale relatie met God die de bron van de 
liefde is, dat maakt het verschil. Dat verschil zien we ook aan de manier waarop de rijke 
man van plan is feest te gaan vieren tegenover de aansporing in de brief om psalmen en 
hymnen voor God te zingen en liederen die de Geest vol genade ingeeft. Samen de 
lofzang gaande houden.  
Terwijl de rijke man een feestje voor zichzelf wil bouwen. Hij zegt tegen zichzelf: neem 
rust, eet, drink en vermaak je. Dat zijn precies de vier woorden die de kern van het 
Loofhuttenfeest vormen, een feest om dankbaarheid voor de oogst te tonen en samen 
met anderen te vieren. Maar het is precies die dankbaarheid en het samen met anderen 
vieren die bij de rijke man ontbreken.    
 
Jezus vertelt de gelijkenis omdat iemand uit de menigte aan Jezus vraagt om een oordeel 
te vellen over een erfeniskwestie. De vragensteller verwijt zijn broer dat hij de erfenis 
niet wil delen. Jezus weigert een uitspraak te doen. Niet alleen omdat Hij daar niet 
bevoegd voor is, maar ook omdat het hebben van bezit in het licht van de verwachting 
van het Koninkrijk van God niet relevant meer is.  
Het woord erfdeel roept ook in herinnering dat in het Oude Testament het woord erfdeel 
voorkomt in verband met het land van de belofte. Het land als erfdeel is een gave van 
God, iets wat je mag gebruiken: je mag zaaien, maaien en oogsten, de vruchten van 
plukken, maar je mag het je niet toe-eigenen. Het land staat je ten dienste, maar schept 
ook een verplichting ten opzichte van je medemens.  
In de gelijkenis komt Jezus aan het eind terug op dat woord erfdeel wat die vragensteller 
gebruikte. Hij zegt dat de eigenaar het wil terug hebben aan het eind van het leven van 
de rijke. Hij heeft altijd geleefd alsof zijn leven zijn eigen bezit was.  
 
Die tegenstelling tussen vasthouden aan iets zoals de rijke man dat doet en het besef 
door God in liefde vastgehouden te worden, zoals de gemeente in Kolosse dat ervaart, 
komt prachtig naar voren in het lied van Andries Govaart dat we straks zingen. Hij 
schreef het eigenlijk naar aanleiding van de rijke jongeling die bij Jezus komt en moeite 
heeft om zijn bezit los te laten. Maar het lied past ook mooi bij de gelijkenis over de rijke 
boer.  
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Tegenover ‘wat houdt ons vast?’ staat ‘wie houdt ons vast?’ 
En tegenover ‘het vele, geld en goed’ staat ‘de Ene, goed is God’. 
 
‘Die mij voedt en mij verkwikt’ verwijst naar Psalm 23, de Heer is mijn herder.  
Hij is het die ons vasthoudt ook in het dal van diepe duisternis.  
 
Het lied begint met een vraag:  
Wat te kiezen, leven, dood, afgod geld, genadebrood?  
Die vraag wordt in het laatste couplet herhaald, maar zonder vraagteken.  
Wordt gaandeweg het antwoord duidelijk? 
Het is een vraag ook aan ons: wat of wie houdt ons vast?  
 
Om verder na te denken over die vraag wil ik eindigen met  
een gedicht van Ed Hoornik 
 
 
Op school stonden ze op het bord geschreven: 
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn; 
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven, 
de ene werklijkheid de andre schijn. 
 
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven. 
Is van de wereld en haar goden zijn. 
Zijn is, boven die dingen uit geheven, 
vervuld worden van goddelijke pijn. 
 
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten. 
Is naar de aarde hongeren en dorsten. 
Is enkel zinnen, enkel botte plicht. 
 
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 
is kind worden en naar de sterren kijken, 
en daarheen langzaam worden opgelicht. 
 
 
 
 

 

 


