
  
Afscheid van ds. Heleen Weimar 

Zondag 22 juni 2025   

 
Werken van barmhartigheid 

  
 Wij worden stil ter voorbereiding op de dienst 
 
 De tafelkaarsen worden ontstoken, waarna we gaan staan 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 ovd. Onze hulp is in de naam van de ENE 
 gem. Die hemel en aarde schept 
 ovd. Hoe talrijk zijn uw werken, God, 
 gem. Van Uw goedheid spreekt al wat U doet 
 ovd. Daarvan wil ik zingen mijn leven lang, 
 gem. U loven zolang ik besta   
 ovd. Dat onze lofzang U verblijden mag, 
 gem. Zolang wij vreugde vinden in U  
  (Psalm 104,24.33-34) 
 
Zingen:   God, stralend mooi, Psalm 104c, Psalmen anders 
  vers 1 en 4 door cantorij 
  vers 2, 3 en 5 door allen  
 
Groet: Vgr. De vrede van de ENE zij met u. 
 Allen: Gods vrede over heel de schepping!  
 
Gebed om ontferming 
 
Kyrie en gloria:  Lied 299f  
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Met de kinderen 
 
Eerste lezing:  Jesaja 58,2-10 
 
 



Zingen:   Brood zal ik geven, Lied 1007 
  vers 1-2 door cantorij 
  vers 3-7 door allen  
 
Evangelielezing:  Lucas 8,26-39 
 
Zingen:   Christus die u wil tooien, Lied 938 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Mededelingen 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed 
  Aanroep: O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig, Lied 329  
 
Collecten 
 
Nodiging 
 
Lofprijzing  
 
Sanctus:  Gij boden rond Gods troon, Lied 725  

  1, 3 en 4 door allen 
  2 door cantorij 

 
Inzettingswoorden 
 
Onze Vader  Cantorij: Hemelsch Vader,  
  tekst: Constantijn Huygens, muziek: Jaap Geraedts  
 
Vredegroet 
 
Uitdelingswoorden 
 
Delen van brood en wijn 
  Cantorij: Bread of the world, Alan Bullard 
 
Orgelspel 
 
Dankgebed 
 
Afscheidswoorden (door Oane) 
 
RPM:   I say a little prayer for you  
  Refrein: 
  Forever, forever you’ll stay in my heart 
  and I will love you, 
  forever, forever, although we must part, 
  I’ll always love you. 
  Together, together, the things that we shared – 
  that’s why I love you, 
  I’ll never forget what we had. 



 
Gebed 
 
Staan 
 
Wegzending en zegen: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige, Lied 430 a en c  
 
 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
 

Voorgangers:  Ds. Heleen Weimar en ds. Oane Reitsma 
Ambtsdragers: Douwe Kamstra, Tine Gardenier, Marja van Tol, Anita den Uil en Fokko Bosker 
Lector:  Wilma van Halsema 
Muziek:   Ies Nijman, orgel; Lichtbron-cantorij o.l.v. Arno Rog; Rainbow Pop Musicians 
 
 
 


