De Lichtbron 25 mei 2025

Thema: De brief aan de Romeinen - i

Inleiding

In deze serie van drie diensten, waarvan we nu de tweede hebben, proberen we Paulus
opnieuw tot spreken te brengen. We zullen ons niet begeven in detailkwesties, daar is het
leerhuis voor. Maar wel schetsen we op deze manier in brede liinen het geheel van de brief.
Zeg maar: het grote verhaal van deze brief. Vanmorgen maken we daarin een eigenzinnige
keus: we zullen passages uit het middendeel van de brief lezen alsof Paulus daarin een groot
en nieuw verhaal van de Exodus, van de uittocht vertelt. Een Exodus ditmaal niet alleen van
het volk Israél maar van de gehele mensheid — ja nog meer. Ik nodig u vanmorgen uit om met
de apostel Paulus Egypte te verlaten, de woestijn in te gaan met alles wat daarbij hoort en
zicht te houden op het beloofde land, voor iedereen. Daar zal het vanmorgen over gaan.

Overweging

Op het scherm leest u de opbouw van de overweging; naar goed gebruik in drie punten.

Romeinen 5: In en uit Egypte
Romeinen 7: In de woestijn
Romeinen 8: Naar enin het beloofde land

U bent misschien verrast door deze indeling? Dat was ik ook een maand geleden. Toen zag ik
het voor het eerst. Op deze manier maken we van dat moeilijke betoog van de Romeinen-
brief ook een verhaal. En dat helpt. Paulus werkt in deze brief met een groot, overkoepelend
verhaal. Een verhaal van redding dat we allemaal kennen, namelijk het Exodusverhaal uit het
Oude of eerste Testament. De mensen die bij Jezus horen zijn als het volk van Israél, bevrijd
uit het slavenhuis. Door de woestijn gaan ze op weg naar het beloofde land. Maar, vraag je
je dan af: Wat is dan onze slavernij? Waarvan moeten wij bevrijd worden? En waartoe?
Misschien is diezelfde vraag wel bij u opgekomen bij de korte ontmoeting met de kinderen.
Toen eindigde ik met: ook God is een redder. Dat klinkt prachtig, maar als je op de vrouw of
man af zomaar wordt gevraagd: hoe is God dan een redder? - dan is het nog niet zo
gemakkelijk om daar een antwoord op te geven.




Nu terug naar Paulus. Die gebruikt veel verschillende woorden om het thema ‘redding’ te
beschrijven. Maar welk woord hij ook gebruikt, het begint allemaal met dood en opstanding
van Jezus, met Goede Vrijdag en Paasmorgen. Dat komt steeds terug. Het klinkt bijna als een
cliché om dat zo te zeggen. Dat weten we wel. Ja toch? Maar welk potentieel van bevrijding
gaat er schuil achter die woorden, achter de persoon van Jezus die wordt genoemd: de
Christus, de Gezalfde? En dan niet alleen toen maar ook nu? Want Paulus geloofde heilig dat
er echt iets nieuws begonnen was, een wereldwijde transformatie. Dat waarvan hij als
Farizeeér altijd had geloofd dat het pas veel later zou gebeuren, dat voltrok zich nu voor zijn
ogen: een wereldwijde gemeenschap van Joden en heidenen — en dat werd zichtbaar!

‘In en uit Egypte’, dat motto hebben we dus aan hoofdstuk 5 gekoppeld. Egypte, dat
is de plek waar de Farao heerst, de heerser die ons er onder houdt. Maar hoe worden wij
mensen er dan onder gehouden? Paulus noemt twee woorden: ‘zonde’ en ‘dood’. Dan vraag
je je misschien af: is het nu werkelijk nodig om nog steeds dat soort woorden te gebruiken?
Inderdaad, ik geef het toe, dit staat haaks op ons levensgevoel. Als mensen al het woord
‘zonde’ in de mond durven nemen dan is de gedachte dat we dat wel ooit op zullen lossen
met goede begeleiding en de nodige therapie. De mens is toch ten diepste goed van binnen?
Om met Ruther Bregman te spreken: de meeste mensen deugen toch? En wat de dood
betreft, hoezo is dat een macht boven ons? Nog even en de medische wetenschap is zover
gevorderd dat we allemaal 150 jaar oud kunnen worden. De apostel Paulus zou dit alles
gezien hebben als schijnoplossingen. Hij nodigt ons uit om iets dieper in te steken. ‘Zonde’
en “dood’ zijn in het grote verhaal van Paulus karakters in wie we de Farao van Egypte
kunnen herkennen: het zijn machten die ons mensen in slavernij houden. In elke eeuw, in
elke cultuur neemt het nieuwe vormen aan. Voor ons is het zwijgen waar we zouden moeten
spreken. Het is de waan van onkwetsbaar zijn. Het is te vinden in blinde machtspolitiek. Het
is de gedachte dat je altijd sterk moet zijn, rechtop, onafhankelijk. Dat is net zo verstandig als
wanneer iemand die dreigt te verdrinken protesteert als hem of haar een reddingsboei
wordt toegeworpen: ‘laat me maar alleen, ik kan het zelf wel, ik heb niemand nodig’.

Vanuit het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel, verbindt Paulus er een naam aan: als
je zo leeft dan ben je ‘in Adam’. Met hem, de eerste mens, is dat allemaal in gang gezet.
Maar dat heeft niet het laatste woord. Je kunt ook ‘in Christus’ zijn, een term die vele malen
door Paulus gebruikt wordt en die het reeds bevrijde gebied beschrijft waar Jezus met ons
is. Dat is ten diepste het verhaal van de Romeinenbrief. Een verhaal waarin wij worden
uitgenodigd om daar ook werkelijk aan mee te doen, als participanten. Maar dan zijn we
eigenlijk al in de derde en laatste dienst van deze serie.

Waarmee we zijn aanbeland bij hoofdstuk zeven. Maar wacht, is er niets te zeggen over
hoofdstuk zes? Doet dat niet mee? Goede vraag, het zou jammer zijn om dat over te slaan
want we hebben daar een beeld dat ook precies past in het verhaal van de Exodus. In
hoofdstuk zes heeft Paulus het namelijk over de doop. Gedoopt worden is als begraven zijn
met Christus en met hem opgewekt worden — woorden die hier in de Bethlehemkerk ook in
de Paasnacht geklonken hebben. Begraven zijn in het water maar omhoog komen — dat is
ook een herinnering aan het wonder van door de Schelfzee gaan, met het dreigende water
om je heen maar er door heen komen en veilig het droge land bereiken. Daar staan ze als
vrije mensen, door het water gegaan. Het beloofde land is slechts enkele weken reizen weg.
Maar eerst komen ze bij de Sinai, waar ze de stenen tafelen van de Wet krijgen — en nog veel
meer.



En dan zijn we in de Romeinenbrief bij hoofdstuk zeven aanbeland, waar Paulus op een heel
bijzondere manier in de ik-vorm spreekt. Met bijvoorbeeld deze zin: “Ik wil het goede wel,
maar het goede doen kan ik niet.” Maar wie is dit ‘ik’? Wie spreekt hier eigenlijk? Het voert
te ver om alle mogelijkheden op te sommen. Meestal wordt hier een worsteling gezien hetzij
van Paulus zelf hetzij van volgelingen van Jezus die streven naar een heilig leven maar er
achter komen dat dat zo gemakkelijk nog niet is. Maar er is nog een andere mogelijkheid,
één die helemaal past in het Exodus-verhaal. Namelijk dat hier het volk Israél zelf aan het
woord is. Het is of iemand aan het woord is die bevrijd is — en toch niet bevrijd, iemand die
zowel op weg naar het beloofde land is als nog steeds in Egypte.
In de woestijn heeft het volk Israél de wet gekregen, de Torah. De Torah, waarvan de
geboden heilig, rechtvaardig en goed zijn, zoals Paulus zelf zegt. Aan de ene kant zijn ze
bevrijd uit Egypte. De wil om het goede te doen is aanwezig. Aan de andere kant zijn ze nog
steeds slaven van de machten van zonde en dood waar we eerder over spraken. De farao is
weliswaar ver weg maar ergens is hij nog bij hen, in hen. De farao raak je niet zomaar kwijt...
Voor je het weet dans je om het Gouden Kalf... Inderdaad: hier neemt Paulus enige afstand
van zijn volksgenoten; hier tekent hij falen. De onmogelijkheid om werkelijk het goede te
doen. Het zal hem niet in dank zijn afgenomen door vele van zijn Joodse volksgenoten.....
Onlangs bracht ik met een groep uit Hilversum een bezoek aan de synagoge in
Bussum. We kregen een rondleiding en kwamen bij de ‘Aron hakodesh’, dat is de kast waarin
de torahrollen worden bewaard. Ik vroeg: worden die rollen er allemaal uitgehaald op
Simchat Torah, het feest van ‘Vreugde der Wet’. Jazeker!, was het antwoord, dan dansen we
er mee rond, uit vreugde voor het ontvangen van de wet.
In Romeinen 7 echter trekt Paulus het helemaal de andere kant op. Hier wordt ‘de vreugde
van de wet’ tussen haakjes gezet: ook al heb je de Torah, die heilig en goed is ontvangen, dat
betekent nog niet dat je al die geboden kunt volbrengen. Zo tekent Paulus de tijd tussen
Egypte en het beloofde land als een tijd van strijd tussen wil en daad. Je weet wel wat het
goede is en toch doe je het niet.
Kunnen we dat iets concreter maken? Jazeker. Denk aan allerlei vormen van verslaving. Je
weet dat je er mee moet stoppen maar toch lukt het je niet. Of denk aan ons proces om tot
één gemeente van De Lichtbron te komen: wij weten wel hoe we één gemeente moeten
worden, wat daar voor nodig is. Maar als het er op aan komt geven we vaak niet thuis.
We gaan hier zitten naast iemand die we nog niet kennen maar soms laten we na even
kennis te maken. Misschien is die persoon trouwens wel iemand die hier voor de eerste keer
binnen is gekomen, uit nieuwsgierigheid. Denkt u dat die man of vrouw hier ooit nog binnen
zal komen? Ik denk het niet. Die gaat liever naar een gemeente die gastvrijer is. We klagen
over anderen en kijken niet naar onszelf. We sturen een mail die we beter hadden kunnen
weggooien. We weten wel degelijk hoe we het eigenlijk moeten doen maar we doen het
niet. Zo zit ook in ons de oude Adam.

Waarmee we zijn aangekomen bij Romeinen, hoofdstuk 8. Wat God voor Israél heeft gedaan
bij de Schelfzee, wat God aan Jezus heeft gedaan met Pasen, dat gaat nog veel verder dan
allen die Jezus willen volgen, op wat voor manier dan ook. Nu gaat het met brede streken op
een doek over de gehele schepping. Tot nu toe zou je hebben kunnen denken dat het bij
‘redding’ alleen maar gaat om ons mensen. Maar welnee, het blijkt veel breder te zijn.
Paulus ontpopt zich hier opeens tot een denker waar een Groene Theologie inspiratie bij kan
vinden. De hele geschapenheid komt in beeld. In de nieuwe Exodus gaan we niet meer op



weg naar het beloofde land in de beperkte zin van het land Israél, ooit beloofd aan Abraham,
maar het gaat om veel meer. Zoals Paulus zegt: ‘De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat
de luister van Gods kinderen openbaar wordt’. Als we deze taal serieus nemen dan gaat het
om de hele schepping, om zon en maan, zeeén, oceanen en meren, om de lucht, vogels,
dieren, planten, bergen en dalen — alles wacht met smart op de tijd dat mensen, als dragers
van het beeld Gods, geopenbaard zullen zijn als de medewerkers van God. De hele
schepping wacht daarop. Het is hier niet alleen de mensheid, nee het is de hele schepping
die in slavernij is, die niet aan haar doel komt.

Waar zijn dan de mensen die ‘in de nieuwe Adam’ zijn die kunnen genezen, die recht kunnen
brengen, die met speelse ernst lichtheid brengen in het bestaan van anderen? Waar zijn zij?
Zijn zij al opgestaan? Paulus zegt niet dat het gemakkelijk zal zijn. Welnee. Hij spreekt over
barensweeén waar we doorheen zullen moeten gaan — een opvallend vrouwelijk beeld.
[Noot] Met de gemeente bestaand uit Joden en heidenen staat Paulus als het ware aan de
grens van het beloofde land. Ze zien het uit de verte. Ze zijn nog steeds in de woestijn, met al
het lijden dat daarbij hoort. Ondergaan ze dat alles lijdzaam? Nee, maar Paulus riep niet op
tot een opstand tegen de Romeinse overheid. Het ging om kleine stappen. Maar passief was
hij beslist niet. In zijn brieven gaat het — net als bij Jezus, om een actieve gehoorzaamheid.
Om midden in je eigen wereld staan maar je daar niet uit terug te trekken. Daar zullen we
het volgende week verder over hebben.

Zo heeft Paulus met al die moeilijke taal van het middendeel van de Romeinenbrief, ons
gevoerd van Egypte naar de grens van het beloofde land. We staan voor de grens. Wie denkt
dat hij reeds helemaal verlost is die keert van een koude kermis terug. Want met huid en
haar zijn we verbonden met anderen en met onze aarde, en die hele aarde, ja de gehele
kosmos, ziet nog reikhalzend uit naar de laatste openbaring. We leven uit de hoop....

Ik sluit af met de slotverzen van dit hoofdstuk: Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als
God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard,
maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles
schenken?

Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij.

Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan
de rechterhand van God en pleit voor ons.

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger
of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag
gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.” Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk
dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen.

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden
noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen
scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Tot zover Paulus. Laten wij bidden om momenten dat even mogen ervaren dat we het
beloofde land al uit de verte zien, ja dat we er misschien zelfs even vertoeven, waar

vertrouwen is, en hoop, en liefde.

ds. Erik van Halsema



Noot

Wat wij mogen verwachten, zo zegt Paulus, is ook ‘de verlossing van ons sterfelijk bestaan’.
In de oude vertaling stond daar ‘de verlossing van ons lichaam’.

Dit wordt gemakkelijk misverstaan. Vaak wordt gedacht dat we verlost moeten worden van
ons lichaam. Dan zou Paulus een volgeling van Plato zijn. Dan is het lichaam minderwaardig
en gaat het om de verlossing van onze ziel. Maar dat is niet te vinden in de Bijbel.

Nee, het gaat er om dat onze lichamen verlost moeten worden. Ja, we zijn wel uit Egypte
gekomen, maar het is, zo kunnen we het beeld opvatten, alsof we lichamelijk nog op de
slavenmarkt staan ergens in een Griekse stad. Daar wachten we tot iemand ons vrij zal
kopen. Dat we verlost zullen worden van vernedering, ziekte en dood.

Dus niet: we moeten verlost worden van ons lichaam, maar: verlossing treft ons lichamelijk
en wel.



