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De brief aan de Romeinen - III 

 

Voorganger: Ds. Erik van Halsema 

 

Schriftlezingen: Romeinen 12: 1-2.9-21 en 15: 1-9 

 

Inleiding 
Dit is de derde en laatste dienst in een serie van drie over de brief aan de Romeinen. 
In de eerste dienst van deze serie hebben we geëxperimenteerd met een preek in de 
vorm van een dialoog. Vorige week hadden we een klassieke dienst waarin we het 
midden-deel van de dienst hebben gelezen als een nieuw exodus-verhaal. 
In deze dienst doen we het weer wat anders: nu is het de samenzang die ons leidt. 
Waarbij gekozen is uit een breed scala aan liederen. Van Sytze de Vries tot Sela, van 
Oosterhuis tot Iona. 
We lezen nu enkele tekstgedeelten uit de slothoofdstukken van de brief. Daar gaat het 
over meer praktische zaken. Hoe als messias-belijdende gemeente om te gaan met je 
buren en met elkaar. Als kernzin mogen we deze oproep zien: ‘Aanvaard elkaar ter ere 
van God, zoals Christus u heeft aanvaard’. 
 
Overweging 
Vorige week hebben we aan de hand van het middendeel van de Romeinenbrief een 
groot verhaal geschetst over een nieuwe Exodus. Het eindigde er mee dat we bij de 
grens van het nieuwe beloofde land staan – ja ons er soms al even in wanen. 
In hoofdstuk 12 neemt Paulus dat weer op, in een beeld dat gebruikelijk was in die tijd. 
De Rabbijnen spreken er namelijk over dat er twee tijden zijn: de huidige tijd en de 
komende tijd. Dus wat er nu is en wat nog zal komen, in de messiaanse tijd. Welnu, wat 
Paulus zegt dat is dat deze twee tijden nu al in elkaar grijpen; ze zijn samen al aanwezig. 
Dat vinden we in die zin aan het begin van hoofdstuk 12 waarin Paulus ervoor 
waarschuwt dat we ons niet moeten aanpassen aan deze wereld. Want de gemeente 
bestaand uit Joden en niet-Joden is al een stukje van de ‘komende tijd’. Zij staan al in het 
licht, gebracht door Jezus als de Messias. (Noot 1) 
Maar nu wordt het spannend. Want als dat werkelijk zo is, wat zien en merken we er dan 
van? Daar spreekt Paulus uitgebreid over in hoofdstuk 12. In aanwijzingen die erg 
algemeen zijn. 
Ze lijken vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld: ‘Verafschuw het kwaad en wees het goede 
toegedaan’. Algemener kunnen we het niet krijgen. Dit kan in elk politiek program, kan in 
elke school voor levenskunst onderwezen worden. Maar schijnt bedriegt. Want het 
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hoofdstuk begint met de taal van de eredienst in de tempel. Ik citeer: ‘Stel uzelf als een 
levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst. Dat is de ware eredienst die van u 
wordt gevraagd.’( Noot 2) De leden van de nieuwe ekklesia, bestaand uit Joden en niet-
Joden, presenteren zich levend en wel als mensen die zichzelf als offer willen brengen. 
Een ongebruikelijk beeld voor ons! – maar daarom ook juist uitdagend. 
 
Maar er komt nog meer. Paulus schrijft dat ‘ons offer God welgevallig’ is. Daar lees je 
snel overheen maar eigenlijk is dit een heel belangrijk woord. Het staat haaks op een 
christelijke spiritualiteit, maar al te vaak gevonden juist bij kerken van Calvinistische 
snit, waarin wat wij mensen doen er niet veel toedoet, laat staan dat dat God hier plezier 
in zou hebben. Maar dat is nu net wat hier uitdrukkelijk staat! De Eeuwige God heeft er 
plezier in als zijn kinderen meedoen met de nieuwe Exodus. Zo komt ons dagelijks 
handelen onder een heel ander perspectief te staan. 
 
Maar als we eenmaal zo nauwkeurig aan het lezen zijn laten we dan nog iets verder 
inzoomen, want Paulus spreekt er over dat wij dan ‘onze gezindheid’ mogen 
vernieuwen. Ik vroeg mij af: wat bedoelt hij toch? Het is misschien een verrassing maar 
het woord dat daar staat wijst beslist ook op onze verstandelijke vermogens. 
Als mensen zijn wij gezegend met een verstand. Van geboorte tot aan het graf zijn wij 
lerende wezens, niet louter maar beslist ook en misschien wel vooral met ons verstand.  
Nooit zijn wij te oud om iets nieuws te leren – totdat ook die mogelijkheid ons wordt 
afgenomen. Ik geef toe: naarmate wij ouder worden kost dat steeds meer moeite. 
Het leren van een nieuwe taal bijvoorbeeld kost steeds meer tijd en moeite naarmate je 
ouder wordt. Maar het kan wel: iets nieuws leren. En dan niet alleen hoe je de zoveelste 
elektronische gadget kunt bedienen, maar ook hoe je om kunt gaan met je naasten, hoe 
je om kunt gaan met de tegenslagen van het leven. Dat alles vraagt ook dat wij ons 
verstand in durven schakelen. Dat wij ook zelfkritisch zijn. Dat we ons laten corrigeren 
door mensen om ons heen. Dat alles noemt Paulus: ‘laat je veranderen door je 
gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en 
Hem welgevallig is.’ Zo komt onze levensstijl, onze dagelijkse keuzes, in beeld. 
 
Stel nu dat het waar is – dat er iets in onze werkelijkheid is veranderd met dood en 
opstanding van Christus, stel dat God zo werkelijk ‘ja’ heeft gezegd, stel dat we 
inderdaad, soms, al even in het beloofde land kunnen vertoeven, wat verandert er dan 
voor ons als wij ons uitgenodigd voelen mee te doen, als wij onszelf als offergave 
aanbieden? Zijn die keuzes altijd heel bijzonder, uitzonderlijk? Dat zou kunnen. Maar het 
zal zeker niet altijd het geval zijn. In het vervolg van hoofdstuk 12 blijkt dat er een heel 
groot gebied is van overlap met wat alle mensen van goede wil al doen – uit zichzelf.  
Bijvoorbeeld: ‘Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het 
goede te doen.’ Iedereen weet – nou ja bijna iedereen – dat er bepaalde dingen zijn die 
goed zijn en andere dingen niet.  Op deze manier gaat het ook niet zozeer over de vraag 
hoe je je binnen de geloofsgemeenschap zou moeten gedragen maar meer over de 
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vraag hoe je kunt leven midden in die stad Rome tussen andere mensen die het 
gebruikelijke offer aan de Keizer brengen en naar diverse tempels gaan – of in ons geval: 
als je midden in Hilversum of Loosdrecht of ’s Graveland woont. Op welke plek dan ook 
geldt, ik citeer: ‘Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.’ 
Want we leven niet op een eiland, we sluiten ons niet op maar we leven per definitie 
samen met onze buren. Wat er in onze straat, onze buurt, onze stad, ons land gebeurt, 
dat alles raakt ons. Ja zelfs als het aan de andere kant van onze globe zou gebeuren of in 
Sudan of in Gaza of in Israël of in Oekraïne of waar dan ook – dan ook raakt het ons. 
Of als een jonge zanger opeens longkanker blijkt te hebben. Ook dat raakt ons. 
 
Terug naar die brief van Paulus. In hoofdstuk 13 staat: de nacht loopt ten einde, de dag 
nadert al. Je vraagt je af: lukt dat alles wel in die gemeente van Rome zelf? Dan komen 
we bij hoofdstuk 14 aan. Het gaat over de vraag wat je mag eten. En welke feestdagen je 
moet vieren. Ja, probeer dat maar eens bij elkaar te krijgen. Dat valt niet mee. Het is 
vergelijkbaar met onze vraag welke liturgische tafel hier mag staan. Daar zijn we niet 
zomaar uit. In hoofdstuk 15 wordt dat betoog voortgezet. Het gaat dan over ‘sterken’ en 
‘zwakken’. Maar wie zijn hier eigenlijk de zwakken? En wie zijn de sterken? Paulus rekent 
zich onder de sterken. Voor zichzelf bleef hij bij de Joodse wet, maar voor anderen die 
niet als Jood geboren waren keek hij er anders tegenaan. Hij kon zich aanpassen, gaf 
anderen ruimte. Maar wie zijn dan de zwakken? Zijn dat andere als Jood geboren 
mensen in de gemeente die moeite hebben als anderen het anders doen? Als er 
veranderingen komen? Wie is er zwak, wie is er sterk? Probeer dat maar eens te vertalen 
naar onze situatie als Lichtbron. Dat gaat niet vanzelf. Maar juist dat helpt ons om te 
zien waar de kern ligt, en wel in deze ene korte zin: ‘Aanvaard elkaar daarom ter ere van 
God, zoals Christus u heeft aanvaard’. Mogelijk was die kerk in Rome verdeeld in 
verschillende huisgemeenten, elk met een eigen karakter. Misschien had men er wel 
vrede mee dat ieder het op zijn eigen manier deed, meer of minder streng of vrij. 
Dat is eigenlijk net als de situatie van de wereldkerk: we hebben er vrede mee dat we zijn 
opgesplitst in verschillende denominaties. Eigenlijk is dat wel prettig zo. Laat de Rooms- 
of Oud-Katholieken het op hun manier doen en wij Protestanten het op de onze. 
Eenheid in verscheidenheid, heet dat zo mooi. Hoeveel energie willen we eigenlijk nog 
stoppen in de oecumene? Heeft dat niet zijn beste tijd gehad? Die groepen in Rome, 
lang geleden in het midden van de eerste eeuw na Christus, zij krijgen een uitnodiging 
van Paulus: wat nu als God jullie één heeft gemaakt, als mensen die het ene grote 
jawoord van God hebben gehoord? Als mensen die allemaal geadopteerd zijn als 
kinderen door God en die elkaar mogen zien als broers en zussen. Dus niet als 
zelfgekozen vrienden maar als familieleden met wie je maar te dealen hebt. Kun je er 
dan werkelijk vrede mee hebben dat de een het zus en de ander het zo doet? 
 
De laatste verzen die we hoorden zijn allemaal citaten uit het Oude Testament. 
Bijvoorbeeld: ‘Verheug u, volken, samen met zijn volk.’’ Paulus heeft het hier, als ik het 
goed begrepen heb, over een wereldwijde liturgie, een lofzang aan God gezongen door 
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Joden en niet -Joden samen, door alle kinderen van God samen, broers en zussen van 
elkaar. Deze mensen komen werkelijk samen, hoe verschillend zij ook begonnen zijn, 
met alles wat erbij hoort. Het gezamenlijke breken van het brood en het delen van de 
wijn is hier niet het eindpunt zoals wij dat doen in onze vormen van oecumene. Nee, hier 
bij de gemeente in Rome is het het beginpunt.  We delen samen brood en wijn en maken 
ruimte voor elkaar, de Jood voor de niet-Jood, de niet-Jood voor de Jood, de sterke voor 
de zwakke, de Bethlehemwijker voor de Morgenster, de Graankorrel voor de 
Loosdrechter, de Diependaler voor de Regenboogwijker, we maken ruimte voor elkaar 
en geven samen lof aan God. 
 
Tot slot: is dat alles? Ruimte maken voor elkaar? Nee, er is nog meer. Het eerste vers 
van hoofdstuk 15 luidde in oudere vertalingen als volgt, namelijk dat de sterken de 
zwakken in hun gevoeligheden zouden moeten verdragen. In de Nieuwe Bijbelvertaling 
is dat gecorrigeerd. Daar staat niet meer dat de sterke de zwakke moet verdragen, maar 
dat hij die moet helpen of bijstaan. ‘Verdragen’, dat kan een positie van superioriteit 
suggereren. Je bent het niet eens met de ander, maar je verdraagt hem of haar. Een 
ander ‘helpen’, dat is iets heel anders. Dan verplaats je je in een ander, trek je je de 
nood van een ander aan. En ga je iets aan waardoor jij zelf ook verandert en – wie weet – 
jij ook zelf de geholpene wordt. In een helpende relatie kunnen ‘sterken’ en ‘zwakken’ 
van plek veranderen. Dat is ook, en daarmee sluit ik af, de weg die wij zullen moeten 
gaan. We respecteren elkaars verschillen. Maar wel binnen een soort familierelatie, een 
nieuwe familierelatie. We moeten er vaak nog aan wennen. We kennen elkaar nog niet 
goed. We vinden het koffiedrinken na afloop ook te vol en te massaal en dus gaan we 
liever naar huis maar daarmee ontzeggen we onszelf de mogelijkheid om een ander te 
leren kennen. Gemakkelijk is het allemaal niet. Er is nog een lange weg te gaan. Maar we 
gaan wel op weg, samen. Aan elkaar geschonken. Zoals Paulus ooit schreef: ‘Aanvaard 
elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard’.  
 
ds. Erik van Halsema 
 

 
Noot 1 
In hoofdstuk 13 zal de apostel die gedachte nog verder uitwerken. Ik citeer: ‘U kent de huidige 
tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer 
nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al’. 
 
 
Noot 2 
Dan is de dienst van de dankbaarheid, de concrete 
keuzes die wij allemaal moeten maken meer dan 
een algemeen liberaal programma dat iedereen kan onderschrijven maar dat verder ook tot 
niets verplicht. Ons juiste handelen wordt gezien als het brengen van een offer aan God. 
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