
  
Orde van dienst  

Hemelvaartsdag 29 mei 2025  
 

 

 
Naar de Hemel staren 

 
 Wij worden stil ter voorbereiding op de dienst 
 
 De tafelkaarsen worden ontstoken 
 
Stem:  ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie 

midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als 
jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 

 
Zingen:  Volken wees verheugd, Psalm 47 
 
Bemoediging en drempelgebel 
 OvD.  Onze hulp is de Naam van de Ene 

Gem:  Schepper van hemel en aarde. 
OvD:  God, stijg niet op bij ons vandaan, 

  maar kom ook in ons midden 
  door uw Woord en Geest, 
  troost en geheimenis. 

Gem:  Dat wij de handen en voeten worden 
  van wie in ons midden was. 
  Dat wij Hem niet weemoedig nastaren, 
  maar belichamen in deze wereld. 



  Amen 
Gebed van de Hemelvaartsdag 
 
Zingen:  Heer, komt in deze tijd, Lied 662  
 
Eerste lezing: Lucas 24, 44-49 
 
Zingen: Om Christus’ wil zijn wij veblijd, Lied 665 
 
Tweede lezing:  Handelingen 1, 1-12 
 
Zingen: Ten hemel opgevaren is, Lied 661  
 

Enkele woorden bij de teksten 
 
Bij wijze van credo op de Hemelvaartsdag 

 Waar is Jezus? 
Niet hier, niet meer op aarde. 
Het laatste dat we van hem zagen 
waren de zolen van zijn voeten, 
toen hij opsteeg naar de hemel. 

  
Waar is Jezus nu? 
Niet meer God met ons, 
maar God in de hemel, 
ver weg, aan ons onttrokken, 
te hoog voor ons. 

  
Hoe ziet hij eruit? 
We weten het niet – we kunnen hem niet zien. 
Wat zegt hij? 
We weten het niet – we kunnen hem niet horen. 
Wat kan hij voor ons doen? 
We weten het niet – hij is niet bij ons. 

  
Waar is Jezus nu? 
Hier in lichaam. 
Hier in welk lichaam? 
Hier in het lichaam van zijn mensen, 
in de onvolmaakte, 
vergeven mensen die hem volgen 
en zijn handen en voeten zijn, 
zijn ogen, oren en mond 
hier op aarde. 

  
Waar is Jezus nu? 
Hier in Geest. 



  Hier in welke Geest? 
De Geest van liefde, 
blijdschap, vrede en hoop. 
De Geest die zijn lichaam 
inspireert tot daden 
en woorden van liefde. 
  
Wie zijn wij 
om te zijn waar Jezus nu is? 
Alleen zij die worstelen, 
wankelen en worden. 
Alleen zij die roepen 
om de hulp van de Geest. 
  
Waar zijn wij 
die zijn waar Jezus nu is? 
Slechts een klein fragment 
- een miniscuul onderdeel - 
van het glorieuze geheel 
dat wordt gevormd 
door zijn lichaam op aarde. 

  
Hoe voelen we ons 
om te zijn waar Jezus nu is? 
Vereerd en beschaamd, 
gezegend en begenadigd, 
in de wolken 
en op ons plek gezet. 
  
Wat betekent het 
om te zijn waar Jezus nu is? 
Dat we als kinderen opgroeien 
en samen langzaam worden als hij, 
ieder zijn eigen rol vervullend 
in het geheel dat Jezus is: 
Immanuel, God met ons. 
(bron: artway.eu) 

 
Zingen:   Hij leeft, naar de hemel gevaren, Lied 667  
 
Gebeden  
 
Zingen:  Naam van Jezus, nu verheven, Lied 664 
 
Stilte 
 
Onze Vader 



 
Inzameling der gaven 
 
Zingen:  De Heer is opgetogen, Lied 666  
 
 Zegening 

 Heer, maak ons tot mensen 
naar het beeld van uw Zoon: 
met ogen die niet alleen kijken, 
maar ook kunnen aanzien, 
met oren die niet alleen horen, 
maar ook kunnen luisteren, 
met een mond die niet alleen praat, 
maar ook kan aanspreken, 
met een verstand dat niet alleen begrijpt, 
maar ook kan verstaan, 
met een hart dat niet alleen klopt, 
maar ook bewogen kan zijn, 
met handen die niet alleen grijpen, 
maar zich ook kunnen openen, 
met voeten die niet alleen draven, 
maar ook tegemoet kunnen komen, 
want zo zijn wij gezegend 
en elkaar tot zegen. 

 
  Amen! 
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