
Preek 27 april 2025                                                                                                                               Tweede zondag van Pasen 

 

1 

 
Dietrich Bonhoeffer: een gids voor 2025? 

 

Voorganger: Ds. Erik van Halsema 

De Lichtbron, Hilversum 

 

Schriftlezing Oude Testament:  

Tweede Schriftlezing:  

Schriftlezing Evangelie:  

 

Inleiding op het thema 

Op deze eerste zondag na Pasen doen we het iets anders dan anders. In deze dienst 

gaan we op zoek naar de betekenis van Dietrich Bonhoeffer voor ons vandaag. 

Zijn naam is één van de zeer weinige uit de vorige eeuw die bijna geen introductie 

behoeft. Vorige week ging er nog een film over zijn leven in première. 

Elke nieuwe generatie ontdekt wat nieuws in het oeuvre van deze jonggestorven 

theoloog en martelaar. Welke inspiratie kunnen wij bij hem vinden? Daar zal het 

vanmorgen over gaan. 

 

Dietrich Bonhoeffer – in zeven thema’s voor onze ogen gevoerd 

 

Thema 1: Ontvankelijk worden als een kind 

Dietrich Bonhoeffer kan beschouwd worden als één van de kerkvaders van de vorige 

eeuw. Dat hij dat ooit zou worden is allesbehalve vanzelfsprekend. Hij was opgegroeid 

als professorenzoon in een welgesteld deel van Berlijn. Het gezin waarin hij opgroeide 

was wel christelijk maar beslist niet kerks. Toch ging hij, tot grote verbazing van zijn 

familie, theologie studeren. Dat deed hij, briljant als hij was, in een adembenemend 

tempo. Later zou hij zeggen: “ik deed het uit eerzucht. Ik wilde de beste worden”. 

Maar in die studietijd gebeurde ook iets bijzonders. In zijn eerste studiejaar, honderd 

jaar terug, maakt hij een reis door Zuid-Europa en Noord-Afrika. In Rome wordt hij diep 

getroffen door de Rooms-Katholieke eredienst. Hij ziet bij de kerkgangers iets dat hij in 

Berlijn nog niet had leren kennen. Hij ervaart iets van een levende spiritualiteit waar je 

als kerkganger deel van uit maakt. 
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Iets dat je draagt en voedt – iets dat kinderen kunnen ervaren als ze opgroeien op een 

plek die vertrouwen geeft. Het raakt hem diep en wordt voor hem tot een 

levensbepalende ervaring. Hier krijgt hij ook, in een willekeurige kerk te Rome, de vraag 

toegespeeld die hij enkele jaren later op wetenschappelijke wijze zal aanpakken, 

namelijk: wat is de kerk? Wat betekent het om bij een kerk te horen? Hoe krijgt de kerk 

praktisch handen en voeten? 

Bij dit thema hebben we een bewerking van Psalm 4 gekozen: twee coupletten van Lied 

4a. Ik nodig u uit om tijdens het voorspel hiervan over deze vraag na te denken: 

is er voor mij ooit een moment geweest, in de liturgie, in een klooster, in een moment 

van gedeeld gebed of waar dan ook – dat ik mij net als Dietrich Bonhoeffer opgenomen 

voelde in een groter verband, iets dat mij droeg en voedde? Een ervaring die mij 

veranderd heeft? 

Zingen:  Verhoor mij als ik roep tot U, Lied 4a: 1 en 2 

 

Thema 2: De wereld gaat open en grenzen verdwijnen 

In de zomer van het jaar 1930 heeft Bonhoeffer zijn studies afgesloten, met niet één 

maar twee proefschriften. Dat geeft hem het recht om docent te worden. Eigenlijk zou 

hij dat willen combineren met een predikantschap. Maar dat gaat niet, want volgens de 

Lutherse kerkorde moet je minstens 25 jaar oud zijn om predikant te worden en hij is nog 

maar 24… Een oplossing dient zich aan in een verblijf van bijna een jaar aan een 

Theologische opleiding in New York. Hij sluit er opvallende vriendschappen: allereerst 

met een zwarte medestudent die hem introduceert in zijn zwarte gemeenschap in 

Harlem. En hij sluit vriendschap met een Fransman. Die wijdt hem in in het pacifisme, 

12 jaar na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog. Door die Fransman gaat ook het 

begrip oecumene voor hem leven. In die zwarte kerk in Harlem leert Bonhoeffer dat er 

een kerk van armen bestaat. Hij zal dat later als predikant ook opzoeken in het arme 

deel van Berlijn, waar hij een kamer huurt, midden tussen zijn gemeente. In Harlem leert 

hij ook de muziek kennen van de Negrospirituals. Als hij in 1931 terugkeert zitten in zijn 

koffer van die ouderwetse 78-toerenplaten. Later zal hij die meenemen naar het door 

hem geleide illegale predikantenseminarie van Finkenwalde. Daar klinken vanaf 1935 

ook de klanken van ‘Nobody knows the trouble I’ve seen’ – een lied dat kyrië en gloria in 

zich verenigt – twee liederen die u ongetwijfeld tot nu toe gemist hebt in deze dienst. 

Ja toch? 
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Bonhoeffer heeft in New York dus de kerk leren kennen als een kerk van de armen. 

Er loopt hierbij een directe lijn van Dietrich Bonhoeffer via de Latijns-Amerikaanse 

bevrijdingstheologie naar de zojuist gestorven Paus Franciscus. Het kan verkeren: van 

een Duitse Lutheraan naar het hoofd van de Catholica. 

Zingen:  Nobody knows the trouble I’ve seen, Lied 915 

 

Thema 3: Navolging – kostbare genade 

Een van de meest bekende boeken van Bonhoeffer heet ‘Navolging’. In dat boek speelt 

de volgende schriftlezing een rol: Lucas 5: 27-32 

Maarten Luther had gezegd dat alleen de genade het doet. Letterlijk zo herhaalden zijn 

leerlingen het, met het enige onderscheid, dat zij zeer spoedig dat weglieten en niet erbij 

dachten en zeiden, wat Luther altijd vanzelfsprekend er gedacht had, namelijk de 

navolging. ( Vergelijk het verhaal van Levi, de tollenaar ) Van de rechtvaardiging van de 

zondaar in de wereld maakte men zo de rechtvaardiging van de zonde en de wereld. 

Van de kostbare genade maakte men de kostbare genade zonder navolging. Oftewel: 

goedkope genade. 

 

Tot zover Bonhoeffer, uit 1937. Het was één van de laatste boeken die hij van het 

Hitler-regime nog mocht publiceren. Altijd waar het christelijk geloof iets 

vanzelfsprekends en iets goedkoops wordt staat er iemand op die Bonhoeffer citeert – 

over de kostbare genade. Bij dit thema hebben we Lied 916 gevonden. 

Zingen:  Je kunt niet dieper vallen, Lied 916 

 

Thema 4: Uit tekst ‘Verantwoording’ 

Rond de jaarwisseling van 1942 en 1943, als Bonhoeffer tot over zijn oren in het verzet 

tegen het Hitler-regime zit, schrijft hij voor enkele getrouwen een tekst getiteld: 

‘Rechenschaft’ oftewel ‘Verantwoording’. Een alinea uit deze tekst, uit een tijd waarin 

verzet plegen een groot persoonlijk risico inhield. Dan schrijft Bonhoeffer tot enkele 

vrienden: 
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Wie zal standhouden? Alleen degene voor wie zijn verstand, zijn principe, zijn geweten, 

zijn vrijheid, zijn deugd niet de ultieme norm is, maar die bereid is dit alles op te offeren 

wanneer hij geroepen wordt tot gehoorzaamheid en verantwoordelijk handelen in geloof 

en alleen gebonden aan God. De verantwoordelijke mens, wiens leven niets anders wil 

zijn dan een antwoord op Gods vraag en roeping. Waar zijn deze verantwoordelijken? 

 

Tot zover Bonhoeffer. Als je leeft in een tijd waarin je moet verbergen wat je werkelijk 

denkt, wie zal dan standhouden? Dat kan alleen maar als je zelf je verantwoordelijkheid 

neemt. Kunnen wij dat? Durven wij dat? Onze oud-predikant Kick Bras komt komende 

dinsdagavond vertellen over zijn nieuwe boek waarin hij een commentaar heeft 

geschreven op deze tekst. Het is verrassend wie Kick Bras dan noemt als een 

hedendaags rolmodel van iemand die haar verantwoordelijkheid genomen heeft. 

Hij noemt namelijk Angela Merkel. 

Wie zou u noemen als een rolfiguur? Misschien iemand die iets dichter bij ons staat dan 

een oud-kanselier van Duitsland? 

Zingen:  De wijze woorden en het groot vertoon, Lied 1001 

 

Thema 5: Wie ben ik? 

Dietrich Bonhoeffer was iemand die niet te koop liep met zijn gevoelens. Tussen de 

regels door van zijn werken vind je soms dingen die eigenlijk ook over hemzelf gingen, 

bijvoorbeeld al die passages waarin het over eenzaamheid gaat. In zijn laatste 

levensjaren, gevangengenomen en teruggeworpen op een kwetsbaar mens-zijn, laat hij 

in zijn brieven meer van zichzelf zien. Hij werkt dan ook aan een roman die veel over 

hemzelf zegt. En hij schrijft gedichten waarin hij open schrijft over zijn innerlijke strijd. 

Onze lector zal nu het gedicht voordragen getiteld ‘Wie ben ik’ – gevolgd door 

samenzang van een lied getiteld ‘Hoe ik ook ben’. 

Zingen:  Hoe ik ook ben, Lied 928 

 

Thema 6: Door goede machten trouw en stil omgeven 

In ons liedboek staat zegge en schrijve één lied van Dietrich Bonhoeffer, in een vertaling 

van Jan Willem Schulte Nordholt: Door goede machten trouw en stil omgeven. 
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Het was ook al opgenomen in het Liedboek 1973 en behoort zo tot de liederenschat van 

de Nederlandse Kerken. Bonhoeffer schreef het eind december 1944, in de gevangenis, 

bij de laatste jaarwisseling die hij mee zou maken. Een innig, vroom lied. 

Bonhoeffer was een mens die zich altijd met anderen verbonden wist: allereerst zijn 

naaste familie, zijn vrienden, leerlingen en collega’s, in het laatst van zijn leven ook zijn 

verloofde. In het eerste en laatste couplet van het lied gaat het over ‘goede machten’ 

door wie hij zich omgeven weet, of liefderijk geborgen. Die ‘goede machten’, het kan 

bijna niet anders of Bonhoeffer heeft daarbij ook gedacht aan de wolk van geliefden om 

hem heen. Ook of zelfs in zijn cel waren zij voor hem een vindplaats van God. 

Zingen: Door goede machten trouw en stil omgeven, Lied 511 

 

Thema 7: Een nieuwe taal 

De naam van Dietrich Bonhoeffer zou totaal onbekend zijn gebleven ware het niet dat hij 

vanuit de gevangenis tientallen brieven heeft weten te smokkelen – brieven die later 

postuum uitgegeven werden. In die brieven zoekt Bonhoeffer tastend naar een nieuwe 

vorm van kerk-zijn, naar een nieuw spreken over God, naar een nieuwe manier waarop 

Christus onder ons mensen aanwezig kan zijn. Eén van die teksten is een doopbrief voor 

het eerste kind van zijn vriend Eberhard Bethge. Het jongetje heette niet toevallig 

Dietrich, en zijn moeder was een nichtje van Bonhoeffer.  

Uit de doopbrief: 

Je wordt vandaag gedoopt tot christen. Al de grootse en oude woorden van de 

christelijke verkondiging worden over je uitgesproken en het doopbevel van Jezus 

Christus wordt aan je voltrokken zonder dat je er iets van begrijpt. Maar ook wijzelf 

moeten ons weer bezinnen op de basiselementen van ons kennen. Wat betekenen 

verzoening en verlossing, wedergeboorte en heilige Geest, liefde voor de vijand, kruis en 

opstanding, leven in Christus en navolging van Christus? Deze begrippen zijn zo moeilijk 

en liggen zo ver van ons af, dat we er bijna niet meer over durven praten. In de 

overgeleverde woorden en handelingen vermoeden wij iets volkomen nieuws, iets 

revolutionairs, maar we kunnen het nog niet bevatten of onder woorden brengen. 

Dat is onze eigen schuld. Onze kerk, die deze jaren alleen gevochten heeft voor haar 

zelfbehoud alsof ze een doel was op zich, is niet in staat het verzoenende en 

verlossende woord te brengen aan de mensen en de wereld. Daarom moeten de oude 

woorden wel hun kracht verliezen en verstommen. 
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Ons christen-zijn zal in deze tijd bestaan uit slechts twee elementen: bidden en 

gerechtigheid doen onder de mensen. Elk denken, redeneren en organiseren inzake het 

christendom moet herboren worden uit dat bidden en dat doen. […] 

 

Het is niet aan ons de dag te voorspellen – maar die dag zal komen – dat er weer mensen 

geroepen worden om zó Gods Woord te spreken dat de wereld eronder verandert en 

zich vernieuwt. Het zal een nieuwe taal zijn, volkomen a-religieus misschien, maar 

bevrijdend en verlossend als de taal van Jezus; de mensen zullen ontsteld zijn, maar 

zich gewonnen geven aan haar kracht; een taal van een nieuwe rechtvaardigheid en 

waarheid, een taal die de vrede verkondigt tussen God en de mensen en de nabijheid 

van zijn rijk. 

 

Tot zover een citaat uit die doopbrief. We zullen zo meteen zingen Lied 812: ‘Op mijn 

levenslange reizen’. Opnieuw zal Ies Nijman een uitgebreide prelude geven. 

Daarin heeft u tijd om hierover na te denken: heeft u wel eens iets opgevangen van de 

nieuwe taal waarvan Bonhoeffer vermoedde dat die zou ontstaan – een verlossende en 

bevrijdende taal. Waar was dat? 

Zingen: Op mijn levenslange reizen, Lied 812 

 

ds. Erik van Halsema 

 

 


