
 
 

Orde van dienst 18 april 2025 
Goede Vrijdag  

 

 

‘In uw handen leg ik mijn geest’ 
 
 
 

-Voorbereiding- 
 
Stilte 
 Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Drempelgebed 

O.  Bij U schuilen wij 
 in het onbarmhartig licht van deze dag. 
G.  God, kom ons te hulp! 
O.  Gij, onze wal tegen nacht en ontij! 
 In uw handen, heer, bevelen ook wij ons leven. 
G.  God, kom ons te hulp! 
O.  Behoed ons in de schaduw van uw vleugels 
 als wij hier waken en bidden met Hem, uw zoon, 
 Die tot in de dood aan U vasthield. 
G.  God, kom ons te hulp! 
 

Psalmgebed 
 Zingen:  In uwe handen, God almachtig, Psalm 31: 4 
 Lezen:  Psalm 31,10.13-14 
 Zingen:  Maar ik vertrouw op U, mijn tijden, Psalm 31: 12 en 15 
 



- Het lijdensverhaal volgens Lucas – 
 

Lezen:   Lucas 22,39-53 
 
Zingen:   O Christus, onze koning, ZG 1-43: 1-2 

 
 2.  Ik wou wel voor U strijden, 
  ik had mijn zwaard al klaar, 
  om ’t aan uw zaak te wijden 
  en als een ijveraar 
  uw rijk, Heer, te verhaasten, 
  al was het maar een dag, - 
  maar Gij wees m’ als mijn naaste, 
  die ‘k als uw vijand zag. 
 
Lezen:   Lucas 22,54-62 
 
 
 



Zingen:   De haan kraait dat de dag begint, Gezang 371: 1, 9 en 10 (melodie Lied 205) 
 

De haan kraait dat de dag begint, 
het licht het duister overwint. 
Christus spreekt in het hart ons aan 
om tot het leven op te staan. 
De mens die God verloochend heeft 
krijgt diep berouw en weent en beeft. 
De haan die zijn geweten wekt, 
die heeft hem aan zichzelf ontdekt. 
Ja dit is onze zekerheid, 
dat Christus deze stille tijd 
bij ’t luide kraaien van de haan 
uit ’t rijk des doods is opgestaan. 

 
Lezen:   Lucas 22,63-71 
 
Zingen:   Gij die alles hebt gedragen, Lied 575: 2 
 
Lezen:   Lucas 23,1-25 
 
Zingen:   Zie de mens die in zijn lijden, Lied 586: 1-3 
 
Lezen:   Lucas 23,26-28 
 
Cantorij:  Les Sept paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix,  
  Charles Gounod, Prolog 
 

‘Filiae Jerusalem, nolite flete super me, 
sed super vos ipsas et super filios vestros.’ 
(Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. 
Huil liever om jezelf en je kinderen.) 

 
Lezen:   Lucas 23,32-34a 
 
Cantorij: Pater dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt 
  (Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.) 
 
Lezen:   Lucas 23,34b-43 
 
Cantorij: Unus autem de his qui pendebant latronibus dicebat ad Jesum: 
  ‘Domine, memento mei cum veneris in regnum tuum.’ 
  Et dixit illi Jesus: ‘Amen dico tibi, hodie mecum eris in Paradisum.’ 
  (Eén van de gekruisigde misdadigers zei tegen Jezus: 
  ‘Heer, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.’ 
  En Jezus zei tot hem: 
  ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’) 



Lezen:   Lucas 23,44-46a 
 
Cantorij: ‘Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.’ 
  (Vader, in uw handen leg ik mijn geest.) 
 
Lezen:   Lucas 23,46b 
  
 De Paaskaars wordt gedoofd 
 
Lezen:   Lucas 23,47-53 
 
Zingen:   Nu valt de nacht, Lied 590 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Voorbeden 
 
Bloemenhulde bij het kruis 
 
Zingen:   Adoramus te Christe, Taizé 3 
 
  Christus, wij aanbidden en zegenen U, 
  want door uw kruis hebt U de wereld verlost. 
 

- Overgang naar de Stille Zaterdag - 
 
Lezen:   Lucas 23,54-56 
 
Zingen:   O wonderbare liefde, Gezang 181: 5 en Lied 587: 7 
 

O wonderbare liefde, die ons denken 
te boven gaat, wat kan mijn liefde U schenken, 
wat ooit bereiken d’ arbeid mijner dagen, 
dat U behage. 
Rijke geschenken zou ik willen geven, 
eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 
Licht voor de wereld. 

 
Avondgebed 
Onze Vader 
 In stilte verlaten we de kerkzaal 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 



Voorganger: Ds. Heleen Weimar  
Ouderling:  Liesbeth van Renssen  
Muziek:   Klaas de Haan, orgel; Lichtbron-cantorij o.l.v. Arno Rog 
Afbeelding: The lamb, Paul Klee 
 


