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De woestijn in 
 
Voorganger: Ds. Annemieke Parmentier 
De Lichtbron Hilversum 
 
Schriftlezing Oude Testament: Exodus: 1-20  
Tweede Schriftlezing: Lucas 4: 1-13 
 
Prediking 
Toen ik het verhaal over het manna las, moest ik ineens terugdenken aan het begin van de 
lockdown, de komende week 5 jaar geleden. U herinnert zich vast nog wel de persconferenties 
van Rutte, minister de Jonge en Jaap van Dissel waarbij altijd een doventolk aanwezig was en dat 
we van haar het gebaar voor hamsteren leerden. Een gebaar van graaien. De lege vakken in de 
supermarkten zie ik nog voor me. Daar moest ik dus aan denken bij het verhaal over het manna 
waar sommige mensen aan het hamsteren slaan en veel verzamelen en anderen alleen oprapen 
wat ze volgens de opdracht van Mozes nodig hebben. 
En het geestige is dat de mensen die veel hebben verzameld niets overhielden en dat degenen 
die weinig hadden niets tekortkwamen. Er is genoeg voor iedereen. 
Nu zou ik het in deze overweging verder kunnen hebben over de graaiers in deze wereld waarbij 
u zelf ook wel namen kunt bedenken.  
En over hoe belangrijk het is om eerlijk te delen en wereldvoedselzekerheid.  Wist u bijvoorbeeld 
dat een omer ongeveer een half pond is en dat een half pond tarwe de hoeveelheid is die je 
nodig hebt om voor één dag genoeg brood te bakken? En wist u dat de wereldproductie aan 
graan genoeg is om de hele wereldbevolking elke dag van een half pond graan te voorzien en dat 
er dan daarnaast ook nog voor iedereen ruim 400 gram groenten, 250 gram fruit en een kwart 
liter melk zou zijn? Toch is er honger in grote delen van de wereld, omdat het voedsel niet eerlijk 
wordt verdeeld en veel granen gebruikt worden in de veeteelt.  
Wanneer alles eerlijk verdeeld zou worden en we minder vlees zouden eten, zou iedereen 
genoeg te eten hebben. Het is dan ook zinnig om ons daar bewust van te zijn wanneer we deze 
week de uitdaging aangaan om minder of helemaal geen vlees te eten.  
Maar ik zou de schriftlezing geen recht doen wanneer het alleen zou gaan over eerlijk delen en 
genoeg is genoeg. Hoe belangrijk dat thema ook is.  
 
Ondanks mijn eerste associatie gaat het eigenlijk om iets anders.  
Laten we daarom eerst even kijken wat de situatie is. De Israëlieten zijn bevrijd uit Egypte, ze 
lopen nu al een maand door de woestijn en het begint hen zwaar te vallen. 
We kunnen ons wel voorstellen, denk ik, dat ze zich afvragen of er ooit een eind zal komen aan al 
dat zand, of ze ooit aan zullen komen in het land van de belofte. Het is begrijpelijk dat ze zich 
zorgen maken hoe het verder moet zonder een vast onderkomen, en zonder velden of 
boomgaarden om van te oogsten.  
Het volk begint zich te beklagen. Murmureren vertaalde de Statenvertaling. Mooi woord vond ik 
dat vroeger.  
Ze verlangen terug naar de vleespotten van Egypte en naar het brood van Egypte. Daar hadden 
we volop te eten, zeggen ze. Ze idealiseren dus wat er was, zoals dat wel vaker gebeurt wanneer 
mensen het hebben over “die goeie ouwe tijd”  
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Het denken is nog niet aangepast aan de nieuwe situatie, zoals de mensen die achter het ijzeren 
gordijn woonden en die nadat de muur gevallen was eerst uit euforisch waren omdat ze naar het 
westen konden gaan, maar later toch ook moeite hadden om eraan te wennen dat niet meer 
alles voor hen geregeld was. En op zoek gingen naar nieuwe zekerheden. Zo was het ook voor de 
Israëlieten.  
Toen ze nog in Egypte waren, moesten ze weliswaar zwaar werk verrichten, maar ze wisten ook 
waar ze aan toe waren en nu, na een maand in de woestijn voelen ze zich onzeker: “Zullen we 
veilig zijn, kunnen we voor onszelf zorgen?  
Je hoeft niet letterlijk door een woestijn te trekken om die vragen te herkennen. 
We leven in een tijd waarin allerlei zekerheden die we dachten te hebben wegvallen. Mensen 
zoeken naar houvast en klampen zich soms vast aan diegenen die van alles beloven zonder dat 
ze het waar kunnen maken.  
 
De Israëlieten morren en eigenlijk wordt hen niet eens kwalijk genomen dat ze klagen over de 
honger, maar wel over het feit, dat ze niet meer helder hebben dat God hen heeft bevrijd uit de 
onderdrukking. 
Toch komt God hun tegemoet.  
Ze verlangen terug naar vlees en brood en ze krijgen kwartels en manna. Over die kwartels gaat 
het verder eigenlijk niet meer in het verhaal, maar des te meer over het manna. Over wat het 
precies voor spul is, zijn de geleerden het niet eens. Volgens sommigen is manna de 
uitscheiding van een bepaald soort schildluizen, volgens anderen is het hars van een struik.  
 
Het woord ‘manna’ klinkt in het Hebreeuws als “wat is dat?” 
Het spul wordt niet herkend. 
In twee opzichten niet herkend. Ten eerste niet, omdat ze het niet kennen uit hun bestaan in 
Egypte, maar op een diepere laag wordt het niet herkend, omdat ze het nog niet ontvangen als 
brood uit de hemel, gegeven door de Levende God die met hen meetrekt door de woestijn. 
Die niet aan één plaats is gebonden. Brood als genade, een gave waarin Gods liefdevolle zorg 
zichtbaar wordt.  
 
Het brood uit de hemel is niet alleen een gave, alles wat een mens nodig heeft, maar het is ook 
een opgave, een test om af te zien van de eigen zekerheden en te leren leven uit Gods hand en te 
groeien in vertrouwen.   
   
Het manna wordt later in het hoofdstuk ook verbonden aan het houden van het feest van de 
sabbat. Hier wordt voor het eerst het ritme van zes dagen werken en daarna een dag om tot rust 
te komen vermeld. Dat zal inderdaad een feest zijn geweest voor deze voormalige slaven. 
Sabbat heeft te maken met stil staan, met mogen rusten. Door de verbinding met het manna, 
erop vertrouwen dat het manna dat op de zesde dag is geraapt op de zevende dag nog eetbaar 
is, wordt dit ritme ook een les in zelfbeheersing. Eigenlijk is de tocht door de woestijn een lang 
leerproces, een proces om volwassen te worden, om te leven in verbinding met en vertrouwen 
op God, volgens de leefregels die straks op de Sinaï gegeven zullen worden.  
Het volk wordt getest, op de proef gesteld zoals ook Jezus op de proef wordt gesteld in de stilte 
van de woestijn. Jezus moet weerstand bieden aan drie verleidingen waar ieder mens voor kan 
zwichten: het verlangen naar voedsel, de zucht naar macht en het verlangen om onaantastbaar 
te zijn, als God zelf.  
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Jezus lukt het om weerstand te bieden. De duivel, de uiteendrijver, kan de verbondenheid 
tussen Jezus en de Vader niet verbreken. Jezus zegt dat we niet van brood alleen leven, maar van 
elk woord dat uit de mond van God komt.  
We leven dankzij wat God geeft.  
Sterker nog: het is Jezus die zichzelf geeft. In Johannes 6 verwijst Jezus naar het manna en zegt 
hij: “Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood 
uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en leven geeft aan de 
wereld. Ik ben het brood van het leven.”. 
Eigenlijk hadden we vandaag Avondmaal moeten vieren, om het brood van het leven te delen en 
samen het lichaam van Christus te zijn. Want alleen kunnen we het niet . We hebben elkaar 
nodig op onze levensweg. We kunnen immers ook perioden van woestijntijd kennen, als 
samenleving als kerk en persoonlijk. We hebben de verhalen nodig over niet zwichten voor de 
verleiding van bezit en macht, verhalen over bevrijding en solidariteit, verhalen over het gevoel te 
verzanden in de woestijn, maar toch weer hulp te ervaren. Juist in deze tijd waarin we aan zoveel 
verleidingen worden blootgesteld en we anderzijds het gevoel hebben dat er mensen op 
belangrijke posities met duivelse plannen bezig zijn. 
Je kunt daar mismoedig van worden.  
Wie mismoedig is, verliest uit het oog wat wèl mogelijk is. Blijft hangen in het verleden en durft 
niet te vertrouwen.  
 
Van de week kwam ik, op zoek naar iets heel anders, in mijn voorraad teksten die ik in de loop 
der jaren heb bewaard, een tekst van Martin Luther King uit augustus 1967 tegen. Zijn woorden 
over vermetel vertrouwen raakten me, want ze zijn nog steeds actueel en ik geef ze u graag mee.  
Met geweld kun je een leugenaar vermoorden, maar de waarheid kun je niet bewerkstelligen.  
Met geweld kun je iemand die haat vermoorden, maar haat kun je niet vermoorden.  
Duisternis kan geen duisternis wegnemen. Dat kan alleen het licht.  
Ook al is het moeilijk, we moeten in de dagen die voor ons liggen doorgaan met een vermetel 
vertrouwen in de toekomst. Wanneer onze dagen verduisterd worden door laaghangende 
wolken van wanhoop, en wanneer onze nachten donkerder worden dan duizend 
middernachten, laten we er dan aan denken dat er een scheppende kracht is, die eraan werkt 
om de reusachtige bergen van kwaadwillendheid af te breken, een kracht die een uitweg maakt 
waar geen weg is en donkere dagen van gisteren verandert in heldere dagen van morgen. Laten 
we ons realiseren dat de boog van goed en kwaad lang is, maar zich buigt in de richting van 
gerechtigheid.  
 


