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Tweede zondag van de veertigdagentijd – zondag Reminiscere 
 

Thema: In de woestijn - water uit de rots 
 
 
We vervolgen onze weg met het volk Israël door de woestijn. Als ze hun tenten 
opslaan in Refidim blijkt daar geen water te zijn. Die tenten keren terug in de 
evangelielezing in het verhaal over de verheerlijking op de berg. Petrus stelt daar 
voor om drie tenten op te slaan, één voor Jezus, één voor Mozes en één voor Elia.  
In deze dienst zullen we ons concentreren op het thema ‘dorst’. Ook meer 
overdrachtelijk over dorsten naar Gods aanwezigheid in ons leven. We kunnen deze 
dienst hierbij zien als één grote gezongen liturgie, van het wachten op God zoals 
verwoord in Psalm 25 via de vertaling van Sytze de Vries van het prachtige lied ‘Be 
still’ (waarin wij het zijn die Gods tempel mogen worden!) naar een lied uit Taizé 
waarin we zoeken naar levend water. Om dan na de verkondiging samen met de 
voorzangers uit het oeuvre van Huub Oosterhuis te zingen over ons diep verlangen 
naar vrijheid, geschonken door God. Dan is onze dorst gelest en vervolgen we onze 
weg door de woestijn van onze wereld. 
 
 

- De voorbereiding - 
 
Inleidend orgelspel 
 
Onze hulp en drempelgebed 
 
De voorzangers zingen de antifoon van 535c – de gemeente herhaalt dit 
Zingen: Psalm 25, couplet 1 en 2 
Herhalen van de antifoon van 535c: 
 
Inleiding op het thema 
 
Zingen: 'Word stil nu de ENE tot ons komt' [Het liefste lied van overzee, deel 1 nr 56]  
 
Gebed om ontferming met 895 ‘Wij gaan de nacht door’ 
 
Moment met de kinderen, besloten met het zingen van projectlied 'In de 
woestijn' 
 

- De dienst van het Woord - 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste schriftlezing: Exodus 17: 1-7 
 
Zingen: 'Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste' [774]  
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Tweede schriftlezing: Lucas 9: 28-36 
 
Zingen: 'Halleluja' [338b] 
 
Overweging 
 
Zingen: - 'Als vrijheid was wat vrijheid lijkt' [946] 
 

- De dienst van gebeden en gaven - 
 
Mededelingen, inclusief toelichting op de collecten 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
De voorbeden worden beantwoord met een gezongen Heer, onze God wij bidden U 
verhoor ons [Lied 367 e] 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel 
 
Slotlied: 'God roept de mens op weg te gaan' [542] 
 
Zending en zegen 
 
Gemeente: gezongen Amen [LB 431b] 

 
Uitleidend orgelspel 
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