
Zondag 19 januari 2025 
2e zondag na Epifanie 

Gezamenlijke viering De Lichtbron – 
H.Hart/H.Josephparochie  

– Leger des Heils Hilversum 
 

 
Aanvang 11.00 uur 

 
Thema: ‘Ja, ik geloof’ 

 
LOCATIE: Heilig Hartkerk 

 
Liturgische kleur: Wit 

 
 

 
 
 

 
 
 
Voorgangers: Kapelaan Juan Andrés Correa del Río,  
ds. Erik van Halsema en Majoor Irene Jouvenaar 
 
Dirigent:   Ger van der Laan 
Koor:   Dames- en Herenkoor 
Organist:  Han Siertsema 
Lector:   Edith van Meningen 
Ouderling:  Hennie Burggraaff 
 
met medewerking van orkest van het Leger des Heils onder 
leiding van Fred Nieuwland 
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DE VOORBEREIDING 
 
Luiden van de bel 
 
Bij de binnenkomst van de voorgangers gaan allen staan 
 
Openingslied: ‘Samen in de naam van Jezus’ [LLdH 311 / 
HemelHoog 399] 
 

 
 

 
 
2. Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt 
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en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 

3.  Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
Welkom en inleidend woord over het thema 
 
Bemoediging     
V Onze hulp is in de naam van de Heer 
A die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed    
 
Zingen:  ‘Here Jezus, om uw woord’ [GvL 612 / LB 314] 
 

1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in ’t hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

 

2.  Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
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open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 
Gebed om ontferming, besloten met het zingen van ‘Lied 
om ontferming’ [GvL 542] 
 

Wat is de mens, 
wat zijn de dagen die aan de mens gegeven zijn: 
wankel geluk, winnen en wagen, 
nieuwe geluiden, oude pijn, 
gras dat vergaat, niet minder niet meer, 
bedacht zijn op de dood in keer en tegenkeer. 

  

God, geef de mens woorden van waarde. 
Niet van het brood alleen leeft hij, 
God, geef de mens leven op aarde, 
spreek hem van dode wetten vrij. 
Kyrie eleison. 

 
Als glorialied zingen wij: ‘Ere zij aan God de Vader’, couplet 
1, 2 en 4 
[LLdH 7 / LB 705] 
 

1.  Ere zij aan God, de Vader, 
 ere zij aan God, de Zoon, 
 eer de heilige Geest, de Trooster, 
 de Drie-enige in zijn troon. 
 Halleluja, halleluja, 
 de Drie-enige in zijn troon! 
 

2.  Ere zij aan Hem, wiens liefde 
 ons van alle smet bevrijdt, 
 eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
 koningen in heerlijkheid. 
 Halleluja, halleluja, 
 ere zij het Lam gewijd. 
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4.  Halleluja, lof, aanbidding 
 brengen engelen U ter eer, 
 heerlijkheid en kracht en machten 
 legt uw schepping voor U neer. 
 Halleluja, halleluja, 
 lof zij U der Heren Heer! 
 
 

RONDOM HET WOORD 
 
Met de kinderen  
 
Eerste schriftlezing: Deuteronomium 6: 4-9 [NBV21]   
 

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 
Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel 
uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u 
vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen 
in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar 
bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw 
arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de 
deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 
 
Zingen: Psalm 18 ‘Heer, U heb ik lief’ [GvL Psalm 18] 
 

Refrein:  Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. 
 
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, 
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.         Refrein: 
 
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind, 
mijn schild, mijn behoud en bescherming.           Refrein: 
 
Wanneer ik de Heer aanroep Hij zij geprezen, 
dan doet geen vijand mij kwaad.                        Refrein: 
 
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots, 
verheerlijkt zij God, mijn Verlosser.                    Refrein: 
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Groet    
V  De Heer zij met u! 
A  Ook met u zij de Heer! 
 
Evangelielezing: Johannes 11: 17-27 [KBS 2012] allen 
staan 
 

Bij de aankomst van Jezus bleek Lazarus al vier dagen in 
het graf te liggen. Nu lag Betanië dichtbij Jeruzalem, op een 
afstand van ongeveer vijftien stadiën. Heel wat Joden 
waren dan ook naar Marta en Maria toe gekomen om hun 
medeleven te betuigen met het verlies van hun broer. 
Marta, die gehoord had dat Jezus op komst was, was Hem 
tegemoet gegaan; Maria was thuisgebleven. Marta zei 
tegen Jezus: ‘Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer 
nooit gestorven zijn. Maar ik weet zeker dat U ook nu nog 
alles aan God kunt vragen en dat Hij het U zal geven.’ ‘Je 
broer zal opstaan’, verzekerde Jezus haar. ‘Dat weet ik,’ zei 
Marta, ‘hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.’ 
‘Ik ben de opstanding en het leven’, zei Jezus. ‘Wie in Mij 
gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven; en iedereen 
die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. 
Geloof je dat?’ ‘Ja Heer,’ antwoordde Marta, ‘ik geloof vast 
dat U de Messias bent, de Zoon van God, degene die in de 
wereld komen zou.’ 
 
Zingen:  ‘Gij, die verrezen zijt’ [GvL 607] 
Op de melodie van ‘Lof zij de Heer, de almachtige Koning 
der ere’ = LLdH 29 
 
1. Gij, die verrezen zijt, Heer, in het licht van uw luister; 

Gij moet geprezen zijn, stralende ster in het duister. 
Heer, op uw licht 
zijn onze ogen gericht, 
voer ons omhoog uit het duister. 

 
2. Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven; 

Gij zijt ons paaslam, Gij hebt ons uw lichaam gegeven. 



7 

Christus, uw Bloed 
heeft ons bewaard en gevoed; 
Herder en leidsman ten leven. 

 
3. Gij die ontkomen zijt, Heer, aan de machten der aarde, 

Gij die vernomen zijt, Woord van de eeuwige Vader. 
Gij spreekt ons vrij, 
teken van leven zijt Gij. 
Voer ons omhoog naar uw Vader. 

 
Overweging   
 
Moment van stilte 
 
Zingen: ‘In den beginne was het Woord’ [GvL 475] 
 

1. In den beginne was het Woord, 
God, die van eeuwigheid bestond, 
stond op en opende Zijn mond; 
Zijn stem wordt tot vandaag gehoord. 
 

2. In den beginne was het Woord, 
dat alles wat op aarde leeft 
met sterke hand geschapen heeft, 
waar alle ding aan toebehoort. 

  

3. In den beginne was het Woord. 
Het liep uit het volmaakte Licht 
dat glansde om Gods aangezicht, 
het heeft de duisternis doorboord. 

 

4. In den beginne was het Woord, 
dat voor de mensen leven is, 
dat nimmer door de duisternis 
verstaan kan worden of verstoord. 

 

5. Het Woord, dat vlees geworden is 
het groot en goddelijk begin, 
dat loopt tussen de mensen in, 
dat overwint de duisternis. 
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Samen staan in het belijden van eeuwen terug 
allen staan 
 
Na een korte inleiding luisteren wij naar de Apostolische 
Geloofsbelijdenis, begonnen en afgesloten met het zingen 
van het refrein van ‘Longing for light’ [LB 1005] 
 

 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
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ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
 
ALLEN: Amen. 
 
Zingen:  Christus, ons licht, 
  schijn door ons heen, 
  schijn door het duister. 
  Christus, ons licht, 
  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Wij wensen elkaar de vrede toe en zingen aansluitend 
zittend: 
 
‘Vlammen zijn er vele’ [LB 970]  
 

 
 
2.  Ranken zijn er vele, 
 één is de stam, 
 wijnstok van het leven, 
 ranken zijn er vele, 
 één is de stam, 
 wij zijn één in Christus. 
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3.  Gaven schonk Hij vele, 
 één is de Geest, 
 Geest van Jezus Christus, 
 gaven schonk Hij vele, 
 één is de Geest, 
 wij zijn één in Christus. 
 

4.  Velen mogen dienen 
 als onze Heer, 
 Hij wast onze voeten, 
 velen mogen dienen 
 als onze Heer, 
 wij zijn één in Christus. 
 

5.  Leden zijn er vele, 
 één is zijn kerk, 
 wij zijn Christus’ lichaam, 
 leden zijn er vele, 
 één is zijn kerk, 
 wij zijn één in Christus. 
 
Intenties en voorbeden 
 
Acclamatie bij de voorbede: 
Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 2x 
 
Stil gebed en Onze Vader  
 
Mededelingen    
 
Inzameling van de gaven, onder koorzang van ‘Hoor. 
Maar ik kan niet horen’ [GvL 618; LB 323] 
 

1. Hoor. Maar ik kan niet horen. 
Mijn oren dicht gestopt. 
Mijn adem opgekropt. 
Mijn hart van leegte zwaar. 
Ik ben nog niet geboren. 
Ik ben niet, ik. Niet waar. 
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2. Hoor. Maar ik wil niet horen. 
Zou ik uw woord verstaan, 
ik moest uw wegen gaan, 
U volgen hier en nu. 
Ik durf niet zijn geboren 
en leven toe naar U. 

 
3. Hoor, roept Gij in mijn oren 

en jaagt mijn angst uiteen. 
O stem door merg en been 
verwek mij uit het graf, 
uw mens opnieuw geboren. 
O toekomst, laat niet af. 

 
Zending en zegen  
 
Slotlied: ‘Dank, dank nu allen God’ [LLdH 411 / GvL 415 / 
LB 704 ] 
 
1.  Dank, dank nu allen God 
 met hart en mond en handen, 
 die grote dingen doet 
 hier en in alle landen, 
 die ons van kindsbeen aan, 
 ja, van de moederschoot, 
 zijn vaderlijke hand 
 en trouwe liefde bood. 
 
2.  Die eeuwig rijke God 
 moge ons reeds in dit leven 
 een vrij en vrolijk hart 
 en milde vrede geven. 
 Die uit genade ons 
 behoudt te allen tijd, 
 is hier en overal 
 een helper die bevrijdt. 
 



3.  Lof, eer en prijs zij God 
 die troont in ‘t licht daarboven. 
 Hem, Vader, Zoon en Geest 
 moet heel de schepping loven. 
 Van Hem, de ene Heer, 
 gaf het verleden blijk, 
 het heden zingt zijn eer, 
 de toekomst is zijn rijk. 

 
Uitleidend orgelspel 
 
 
 

Ook dit jaar hopen we in oecumenisch verband een serie 
vespers te kunnen vieren in de veertigdagentijd, in de 
Morgenster. 
Data: woensdag 12, 19 en 26 maart; 2 en 9 april, aanvang 
steeds om half acht. 

 


