
 
Zondag 19 januari 2025 

Gezamenlijke viering De Lichtbron, 

de Vrijzinnige geloofsgemeenschap De Kapel en 

de R.K. Emmaus-Paulusparochie 

 Locatie: Bethlehemkerk  

 

Ja, ik geloof! 
 

Orgelspel 

 Stilte 

 

Welkom 

 Aansteken van de tafelkaarsen in stilte 

 

Bemoediging 

 

Zingen:  Licht dat ons aanstoot in de morgen, Lied 601  

 

Introductie wereldgebedsdag en liturgie uit Bose 

 

Gezongen Kyrie: Als onze dagen donker zijn, Sela 

 

Kindermoment 

 

Lezing:  Deuteronomium 6: 4-9 

 

Zingen:  Alles wat adem heeft love de Heer, Gezangen voor Liturgie Psalm 150 II  

 

Lezing:  Kolossenzen 3: 9b-17 



Zingen:  Opgeroepen tot de vrijheid, Jij mijn adem 203  

 

Lezing:  Johannes 11: 17-27 

 

Acclamatie: Johannes 11: 25, HVS Bijbelteksten op muziek 

 

Dialoogpreek 

 

Muzikaal intermezzo 

 

Zingen:  Wil je opstaan en mij volgen, Liederen & Gebeden uit Iona & Glasgow 40  

 

Samen geloof vieren 

 

Mededelingen 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Oecumenisch Onze Vader 

 

Collecte  voor ‘Deel De Duif’ 

 

Zingen:   Christus ons licht, Liedboek 1005  

 

Slotwoord en zegen 

 

Zingen:  Vrede wens ik je toe, Opstaan! 31  

 

Orgelspel 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

 

Voorgangers: Akke-Clara Thimm-Stelwagen, Randy Simileer en Jetty Scheurwater 

Ouderlingen en bestuurslid: Nanda Ego, Martin Eijsbouts en Marja Zoutendijk 

Diakenen:  Anita den Uil en Michael de Jong 

Muziek:  Jasper Hutte, piano; gelegenheidskoor van De Emmaus-Paulusparochie, 

De Kapel en De Lichtbron o.l.v. Marlene Erdmann 

Afbeelding:  Het concilie van Nicea, afgebeeld in het Sumelaklooster nabij 

Trabzon, Turkije 

 

 


