De Lichtbron 2 februari 2025
Zondag werelddiaconaat

Thema: Geloven in de kracht van delen

W

Ooit is de zondag van het werelddiaconaat ontstaan als reactie op de hulp die wij ervoeren
na de watersnoodramp van 1953. Toen ontstond het besef dat geven en delen niet stopt bij
onze grenzen. In het evangelie van deze zondag past Jezus de bevrijdende woorden uit de
Schrift zo toe dat deze bevrijding universele, wereldwijde trekken krijgt. Een boodschap
waar niet iedereen op zit te wachten...

Deze viering is het resultaat van een aantal bijeenkomsten met de diakenen. Zeven van hen
zullen een rol hebben in de viering. Bij de ingang van de kerk zullen ze gebedsintenties
verzamelen om later bij de voorbeden te gebruiken.

Drie liederen zijn gekozen buiten het Liedboek, ze zijn allemaal inmiddels bekend. Van het
Onze Vader gaan we deze zondag een gezongen versie gebruiken (LB 1006)

- De voorbereiding -
Inleidend orgelspel

Onze hulp en drempelgebed

Aanvangslied: ‘Met open armen’ [Hemelhoog 707]
Inleiding op het thema

Zingen: ‘Kom, Geest van God’ [LB 333]

Gebed om ontferming besloten met het zingen van het Kyrié van Sela



Glorialied: ‘Alle eer en alle glorie’ [305]
Moment met de kinderen

Samenspraak
- De dienst van het Woord -
Gebed bij de opening van de Schrift
Eerste schriftlezing: Psalm 71: 1-6
Muzikaal intermezzo
Tweede schriftlezing: Lucas 4: 14 - 30
Zingen: ‘U komt de lof toe’ (339a)
Overweging
Zingen: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ [LB 388] Couplet 1, 3en 4
- De dienst van gebeden en gaven -
Pastorale mededeling
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
De voorbeden worden beantwoord met 367e
Gezongen Onze Vader [LB 1006]
Mededelingen, inclusief toelichting op de collecten

Inzameling van de gaven onder orgelspel

Slotlied: ‘Wil je opstaan en Mij volgen’ [Liederen en gebeden uit lona 40; Hemelhoog
386] Couplet1,2en5

Zending en zegen
Gezongen Amen [LB 431b]

Uitleidend orgelspel
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