
 

Orde van dienst  

Oudjaarsdag 2024, 19.30 uur 

 
 

Gezichten, zielen, naam voor naam 
 

Orgelspel 

 

 Wij worden stil en bereiden ons voor op de dienst 

 

Tafelkaarsen worden aangestoken 

 Gemeente gaat staan 

 

Zingen:  Gij zijt geweest, Psalm 90 : 1 en 8 

 

Bemoediging en drempelgebed  

 

ovd:   Onze hulp is in de naam van God 

allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

ovd:  Gezegend Gij, eeuwige God die de morgen ontbood en het licht hebt 

geroepen.  

Die ook in de avond als licht aanwezig wilt zijn.  

allen:  Zegen ook ons met uw licht! 

ovd:  Donker is de wereld, duister vaak ons hart. Zoeken willen wij het licht van 

uw ogen.  

allen:  Zegen ook ons met uw licht!  

ovd:  Bij uw licht zien wij elkaar: mensen van uw welbehagen.  

 Houd uw aangezicht voor ons niet verborgen.  

allen:  Zegen ook ons met uw licht! Amen. 

        

 We gaan zitten 

Zingen:  Door goede machten, Lied 511 : 1, 2 en 5  

 

Licht in onze dagen 

Na inleidende woorden en het aansteken van de kaarsen op de zevenarmige 

kandelaar wordt iedereen uitgenodigd om ook een lichtje aan te steken 

We zingen daarbij: Als alles duister is, Lied 598 

 

Gebed 

 



Lezing:   Prediker 3 : 1 t/m 15 

 

Zingen:   De avondwind draagt deze dag, Lied 252 

 

Overweging 

 

Zingen:  O God,  die droeg ons voorgeslacht, Lied 90 a 

 

Mededelingen en toelichting bij de collecten 

 

Gebeden Iedere voorbede wordt afgesloten met het zingen van: 

 

 ons eigen gebed, Luthers avondgebed 

 

Inzameling van de gaven  

 

Slotlied:  Ga met God, Lied 416 

 

Zegen:  gezongen Amen 
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Voorganger: Hillegonda Ploeger 

Ambtsdragers: Peter den Uil, Daan Janson, Ries de Winter 

Muziek:  Ies Nijman, orgel 

 


