
 

Orde van dienst 

Kerstmorgen, 25 december, 11.00 uur 
 

 

Stilte  

 

Aansteken van de vier Adventskaarsen en de Kerstkaars  

 

Gedichtje:  door twee kinderen 

 

De lichtjes van de hoop, 

ze branden in ons midden. 

En wie het ziet gelooft: 

Er gaat iets nieuws beginnen. 

 

Een kindje is geboren 

Die ons de vrede brengt 

Als wij Zijn vrede delen   

Dan groeit het licht van hoop 

 

 We gaan staan 

 

Bemoediging en groet 

OvD Vrede zij jullie allen! 

Gem. De wéreld zij vrede. 

OvD Want een licht is ons opgegaan, 

Gem.  een kind is ons geboren. 

OvD Groot is zijn heerschappij, 

Gem. aan de vrede zal geen einde komen. 

OvD Nu is er hoop! 

Gem. Want God is hier! 

OvD Zingen we met aarde en hemel 

 Gem. en met de engelen samen! 



Zingen:  Komt allen tezamen, Lied 477: 1  

 

 We gaan zitten 

 

Gebed om vrede  

 

Loflied:  Lied 477: 5 

 

Afsluiting adventsproject ‘Help je me hopen’  

 filmpje predikanten 

 

Zingen:  Projectlied 

 Ondertussen mogen de kinderen naar voren komen 

 

Wij hopen op een teken 

van liefde en geloof. 

Wie zal ons laten weten 

wat God aan ons belooft? 

 

De koning is geboren 

Je vindt hem in een stal 

Laat alle mensen horen 

Dat Hij ons redden zal 

 

Musical  ‘Hoopbedrijf Klaboem’  

 

 Na de musical mogen alle kinderen en spelers naar de kinderdienst  

 

Korte meditatie: Hoop is niet te koop 

 

Zingen:  Nu is er hoop, (Joke Buis, melodie van ‘Joy to the world’) 

 

Nu is er hoop want God is hier 

De koning is bij ons 

Met open hart en armen 

Wordt Hij door ons ontvangen 

Dus hemel en aarde zing 

Ja hemel en aarde zing 

En hemel en hemel en aarde zing 

 

Nu is er hoop want God regeert 

Dus zing zo mooi je kunt 

Laat heuvels zee en velden 

Het goede nieuws vertellen 

Tot iedereen het hoort 

Tot iedereen het hoort 

Tot ieder tot iedereen het heeft gehoord 

Hij toont Zijn macht zo goed zo zacht 

Hij laat de aarde zien 



De glans van Zijn aanwezigheid 

De kracht van Zijn rechtvaardigheid 

Hoe mooi Zijn liefde is 

Hoe mooi Zijn liefde is 

Hoe mooi hoe mooi Zijn liefde is 

 

Mededelingen en aankondiging collecte 

 

Gebeden om hoop voor de wereld afgesloten met stil gebed en Onze Vader 

 

Collecte  

 De kinderen komen terug   

 

 We gaan staan 

 

Zegen  

 

Zingen:  Ere zij God 

 

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

 

Ere zij God in den hoge,  

Ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 

 

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

 

Na de dienst is er geen koffie,drinken,  wel gelegenheid om nog even een foto te maken 

in de stal. 

 

FIJNE DAGEN VOOR IEDEREEN! 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Voorgangers: Aster Abrahamsen en Peter van Wesel 

Ouderling: Corné van Zandwijk 

Kosters:  Annette van Vliet en Peter den Uil 

 

 



Muziek:   Klaas de Haan, orgel; koor o.l.v. Marlene Erdmann, Mette Abrahamsen, 

  Tirza Abrahamsen, Iris Drok, Anne Stalman, Femke Drok,  

  Yvonne van Bommel, Linda Telleman 

 

Musical – rolverdeling  

 

Jaap Afbraak: Hilco Griffioen 

Bea Beuker: Mette Koster 

Gea te Gronde:  Naomi Reus 

Wiesje Wanhoop: Iris Sluis  

Pippa Plaksel: Evelien Drok 

 

Figuranten: Mette Abrahamsen, Tirza Abrahamsen, Iris Drok, Femke Drok, 

  Anne Stalman, Ireen van Iersel, Fien van der Vliet, Alessandro  

Decor:  Christa Streutker en Anita den Uil 

Souffleren: Saskia Zieleman 

 


