
 
Orde van dienst  

Kerstmorgen 25 december 2024, 9.00 uur 

 

Vindplaats van liefde en hoop 
 

We gaan staan 

 

De ‘kerstkaars’ van de adventskandelaar en de tafelkaarsen worden ontstoken  

 

Bemoediging 

OvD Vrede zij jullie allen! 

Gem. De wéreld zij vrede. 

OvD Want een licht is ons opgegaan, 

Gem.  een kind is ons geboren. 

OvD Groot is zijn heerschappij, 

Gem. aan de vrede zal geen einde komen. 

OvD Zingen we met aarde en hemel 

Gem. en met de engelen samen! 

 

Zingen:   Komt allen tezamen, Lied 477: 1, 2 en 5 

 

Gebed voor de nood van de wereld 

acclamatie: Lied 301k, voorganger I, allen II 

 

Glorialied:    Eer zij God in onze dagen, Lied 487  

 

Waar hoop jij op met Kerst? 

  Zingen: Uit uw verborgenheid, Lied 500: 4 

Filmpje voorgangers 

  Zingen: Uit uw verborgenheid, Lied 500: 5 

 



Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Met de kinderen 

 

Eerste lezing:  Exodus 40: 34-38 

 

Tweede lezing: Johannes 1: 1-5 en 14-18 (uit de Naardense Bijbel) 

 

Zingen:   In de nacht gekomen, Lied 505 

 

Derde lezing:  Lucas 2: 8-19 

 

Zingen:   Wij staan aan een kribbe, Lied 503 

 

Overweging 

 

Muziek 

 

Mededelingen 

 

Zingen:  Ik mag hier aan uw kribbe staan, Lied 475 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

 

Collecte 

 

Slotlied:   Waar eens David is geboren, Liefste lied van overzee II-48 (mel. Lied 498) 

 

  Waar eens David is geboren, 

  wordt een kind in ’t stro gelegd. 

  Daar ligt een geboren herder, 

  Hem is alle plaats ontzegd. 

  Maar, en dit geheim is groot, 

  Hij troon op Maria’s schoot. 

 

  In de armen van zijn moeder 

  wordt de liefde zijn tegoed. 

  Daar leert Hij van harte zingen 

  van de God die wond’ren doet. 

  Liefde leidt Hem tot de dood, 

  tot Hij rust vindt in haar schoot. 

 

 

 



  Alle dagen van zijn leven 

  heeft dit kind ons liefgehad, 

  met ontferming diep bewogen 

  over wie geen herder had. 

  Hij, die alle mensen weidt 

  met zijn staf van lieflijkheid. 

 

  Eenmaal zullen wij aanschouwen 

  wat ons hart nu nog verwacht, 

  gaat zijn liefde zich ontvouwen 

  als het einde van de nacht. 

  Hij zal stralen als de zon, 

  toen de eerste dag begon. 

 

Wegzending en zegen 

 

Orgelspel 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

 

Voorganger:  ds. Heleen Weimar 

Ambtsdragers: Jan Herman Baas, Michael de Jong en Anita den Uil 

Muziek:   Ies Nijman, orgel en Albret Nieuwenhuis, klarinet 

Afbeelding:   Lukas 2, Ethiopië 

Protestantse geloofsgemeenschap 

Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum 


