
 

Orde van dienst  

zondag 22 december, vierde advent  

 

Goed nieuws! 
 

Orgelspel 

 

Stilte 

 

Aansteken Tafelkaarsen en vierde adventskaars 

Kind: Vier kaarsen helpen hopen 

   dat de Heer dichtbij zal komen. 

   Wees dus blij en zing een lied: 

   God vergeet de mensen niet. 

 

Wij gaan staan. 

Bemoediging en drempelgebed  

OvD Onze hulp is de Naam van de God 

Gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

OvD Naar U zijn wij op weg, 

Gem. U bent op weg naar ons. 

OvD Vinden wij elkaar in de Zoon, het Licht der wereld? 

Gem. Hij licht ons bij op onze weg. 

OvD Licht in onze ogen, redder uit de nacht 

Gem. kom tot ons, de wereld wacht. 

 

Zingen:  antifoon: Dauw, hemel, van omhoog, Lied 432d 

1x voorzangers, 2e x allen 

De hemel roemt de Heer, Lied 19: 1 en 3 

 1x door allen: Antifoon 



Wij gaan zitten. 

Kyrië  Licht in onze ogen, Lied 463:1, 5, 6, 7 en 8 

 Gezongen: vers 1 

 

 Gesproken: Voor wie geen huizen meer betreden, 

         omdat ze niet geloven dat ze welkom zijn. 

        Voor wie nooit vol blijdschap worden begroet, 

        geen vreugde zien omdat zij er zijn. 

 

 Gezongen: vers 5 

 

 Gesproken: Voor wie geen toekomst in zich dragen, 

         slechts leegte in zich voelen. 

        Voor wie niet kunnen geloven 

         dat wie zij zijn er werkelijk toe doet. 

 

 Gezongen: vers 6 

 

 Gesproken: Voor hen in wie de heilige Geest nog ruimte moet maken 

        om haar werk te kunnen doen. 

          Voor wie geen warmte kunnen voelen, 

          geen knuffels meer verdragen. 

 

 Gezongen: vers 7 

 

 Gesproken: Voor wie geen zegen delen, 

          omdat ze zichzelf niet gezegend weten. 

          Voor hen bij wie de hartelijke, vrolijke groet 

            tussen deze twee vrouwen 

          verdriet en leegte oproept,  

         wijst op wat ontbreekt 

          en zo node wordt gemist. 

          Voor hen, voor ons roepen we: 

 

 Gezongen: vers 8 

 

Kindermoment ‘Goed nieuws!’ 

 Verbeelding: Kalender van de hoop 

 

Zingen  Wij hopen op een teken, Projectlied KoZ, melodie Lied 991 

 

Wij hopen op een teken 

van liefde en geloof. 

Wie zal ons laten weten 

wat God aan ons belooft? 

 

Maria kent het wonder 

zij draagt het met zich mee. 



Dat nieuws is zo bijzonder, 

dat vier je niet alleen. 

 

Groet 

 V. De Levende zij met u! 

 Gem. Ook met u zij de Levende. 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Levende God, 

U die de aarde vruchtbaarheid geeft  

door de dauw en de regen van uw Woord, 

open ons allen voor Uw levenskracht 

en kom ons tegemoet 

in de Zoon van Maria 

die ons vertrouwen bevestigt 

in uw verbond met ons, 

dat duren zal tot in eeuwigheid. 

 

Eerste schriftlezing: Micha 5: 1-6 

 

Zingen:  Betlehem, o uitverkoren stad, Lied 498: 3 en 4 

 

Tweede Schriftlezing: Lucas 1: 39-45  

 

Zingen:  ‘Met hart en ziel maak ik Hem groot, Lied 157c 

 beurtzang solo/voorzangers en gemeente 

 

 Refrein: 1x voorzangers, herhaling refrein: allen 

 1 –  voorzangers 

 2 –  Yvonne 

 3 –  voorzangers 

 Refrein: allen 

 4 –  voorzangers 

 5 –  Douwe 

 6 –  voorzangers 

 Refrein: allen 

 7 - voorzangers 

 8 –  Mieke 

 9 –  voorzangers 

 Refrein: allen 

 

Preek 

 

Muzikale meditatie 

 

Zingen:  Zal er ooit een dag van vrede, Lied 462 

 



Mededelingen 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Collecten 

De kinderen en de tieners komen terug in de kerkzaal. 

 

 We gaan staan. 

 

Zingen:  O wijsheid, daal als vruchtbare taal, Lied 466 

 Refrein: telkens door allen 

 vrouwen: vers 1 en 2 

 mannen: vers 3 en 4 

 voorzangers: vers 5 

 allen:  vers 6 en 7  

 

Zegen met gezongen AMEN 

 

Orgelspel 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Voorganger:  Jetty Scheurwater 

Muziek:  Annerose Korporaal, orgel 

Ambtsdragers: Ies Nijman, Anita den Uil, Casper Bos 

Lector:   Wilma van Halsema 


