
 

Orde van dienst  

zondag Gaudete, 15 december, derde advent  

 

‘Wat kunnen wij doen?’ 
 

Orgelspel 

 

Wij worden stil ter voorbereiding op de dienst 

 

Tafelkaarsen worden aangestoken. 

 

Gedichtje 

Kind 1:  Drie kaarsen helpen hopen 

dat de Heer dichtbij zal komen. 

Als je goede dingen doet, 

komt de Heer je tegemoet.                                     

Kind 2 steekt de derde adventskaars aan 

 

Gemeente gaat staan 

Zingen:  Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant, Psalm 85: 3 en 4 

 

Bemoediging en drempelgebed 

OvD  Onze hulp is de Naam van de Heer 

Gem.  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

OvD  Naar U zijn wij op weg, 

Gem.  U bent op weg naar ons. 

OvD  Vinden wij elkaar in de Zoon, het Licht der wereld? 

Gem.  Hij licht ons bij op onze weg. 

OvD  Licht in onze ogen, redder uit de nacht, 

Gem.  kom tot ons, de wereld wacht. 

We gaan zitten 



Zingen:  Komt tot ons de wereld wacht, Lied 433 : 1  

 

Gesproken Kyrie – gebed,  

afgesloten met gezongen Kyrielied:  

Licht in onze ogen, Lied 463: 1, 4, 6-8 

 

Groet  

V:  De vrede van God zij met U  

A:  Gods vrede over heel de schepping 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Kindermoment 

 

Zingen:  Wij hopen op een teken, projectlied KoZ, melodie: Lied 991  

 

Eerste lezing:  Filippenzen 4, 4-9 

 

Zingen:  Verblijd u in de Heer, Lied 450  

 

Evangelielezing:  Lucas 3, 7 – 18 

 



Zingen:   Lied 456b : 1, 5 en 6 

 

Overweging  

 

Zingen:    Ik danste die morgen – Lied 839  

 

Mededelingen 

 

Toelichting bij de collecten 

 

Dankgebed en voorbeden 

  

Inzameling van de gaven 

 

Inleiding op de Tafelviering 

 

Tafelgebed:  

Afgesloten met (staande) Onze Vader  

 

Vredeswens 

 

Nodigingswoorden  

Brood uit de hemel  

Wijn van het koninkrijk  

In deze tekenen wil de Heer in ons midden zijn. 

Komt dan nu, want alle dingen zijn gereed.  

 

Zingen:  Neem mij aan zoals ik ben, Lied 833 

 

Dankgebed 

 

Slotlied:  Ga, stillen in den lande, Lied 440 : 1 en 2 

 

Zegen 

Gezongen Amen 
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