
 

 

Voor iedereen? 
 
 
Orgelspel  
 In voorbereiding op de dienst worden we stil 
 
De tafelkaarsen worden ontstoken  
 

wij gaan staan 
 

Bemoediging, drempelgebed en groet  
  V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
  A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
  V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
  A: en nooit loslaat wat zijn hand begonnen is 
 
  V: God, bij u zijn wij te gast, 
  A: laat ons binnen als wij aankloppen. 
  V: U spreekt tot ons in de visioenen van de profeten. 
  A: Geef ons inzicht. 
  V: Gij bereidt een maaltijd voor alle volken. 
  A: Laat ons aanschuiven 
  V: opdat wij in vrede zullen leven. 
  A: Halleluja. Amen. 
 

Zingen:  Lied 712 (staand) 
 wij gaan weer zitten 
 
Kyriegebed 
 uitlopend op Lied 299j: 1c, 2a, Gloria: 3c, 4a 
 
Groet  V: De vrede van God zij met U! 

  A: Gods vrede over heel de schepping! 
  V: Laat ons bidden … 
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Gebed van de zondag 
 
Met de kinderen  
 
Schriftlezing: Handelingen 10: 1-23a 
 
Zingen:   Lied 762: 1a, 2a, 3c, 4a, 5c, 6a 
 
Preek 
 
Zingen:  Lied 816  
 
Mededelingen  
 
Aankondiging collecte  
 
Inzameling van de gaven 
 ondertussen worden de Tafel gereed gemaakt 
 
Gebed over de gaven 
 
Groet 

  V: De Heer zij met u. 
  A: Zijn Geest in ons midden. 
  V: Hef uw harten omhoog. 
  A: Wij heffen ze op tot God. 
  V: Brengen wij de Heer onze God dank. 
  A: Hij is het waard onze dank te ontvangen. 

 
Tafelgebed  Lied 403d 
Onze Vader (staande) 
 
Zingen:  Lied 398 en aansluitend Lied  421 (cantorij 1x, daarna gemeente (vaak herhaald)  

Terwijl wij dit lied herhalen komen we in beweging en wensen wij de mensen om ons heen 
al zingend de vrede. 

 
Nodiging  
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankzegging:   Lied 378 (staand) 
 
Zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Voorganger:  ds. Oane Reitsma 
Muziek:   Johannes Zwart, orgel; Lichtbron-cantorij o.l.v. Arno Rog 
Collecten:  1. Noodhulp Gaza, 2. PgH, 3. Avondmaalscollecte voor de Voedselbank 

 


